Liturgie voor de morgendienst op zondag 17 december 2023,

in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30
Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten

Praisedienst
Schriftlezing: (HSV) Schriftlezing: (HSV)
Lukas 1:39-56 Psalm 130

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar S.
Kampinga-Meijer en worden weggebracht door Ingrid Uil.

Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is “Maria is bij Elisabet en zingt een lied.” N.a.v. Lucas
1: 39-56

Bijdrage zondagsschool: Binnenkort is het weer kerst. Zoals elk jaar willen we
u daarom vragen om een bijdrage voor de zondagsschool. Hiervan zullen we
boekjes aanschaffen voor de kinderen. Het geld dat over is wordt gebruikt om
materiaal te kunnen aanschaffen voor de zondagsschool. Het geld kan
worden overgemaakt op: NL91 INGB 0000 9673 15 t.n.v Christelijke
Gereformeerde Kerk o.v.v. kerstlijst zondagsschool.

Mededelingen D.V.

Zondag 24 december: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R.
Bulten voor te gaan de middagdienst zal in het teken staan van het
kinderkerstfeest. De kinderen van de zondagscshool zullen deze dienst
voorbereiden.

Maandag 25 december: Op eerste Kerstdag vieren wij als gemeente het
Kerstfeest. De dienst begint om 10.00 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst
voor te gaan.

Dinsdag 26 december: Op tweede Kerstdag zal er een zangdienst gehouden
worden. De dienst begint om 10.00 uur in de Hervormde Kerk. Ds. J.R. Bulten
hoopt deze dienst voor te gaan.

Zondag 31 december: Op oudejaarsdag zullen er twee diensten zijn. Tijdens de
morgendienst, die om 09.30 uur begint hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.
Tijdens de avonddienst, die om 19.30 uur begint hoopt ds. J. Admiraal voor te
gaan. Deze dienst is in ons kerkgebouw, gezamenlijk met de Hervormde
gemeente.




Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 27: 2 (DNP) en Psalm 27:7 (OB)
Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,

om elke dag zijn liefde te ontvangen;

niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
Wanneer ik moegestreden ben en zwak,
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.

Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Gezang 132: 1, 2, 3 (Er is een roos ontloken)

Er is een roos ontloken Die roos van ons verlangen,
uit barre wintergrond, dat uitverkoren zaad,

zoals er was gesproken is door een maagd ontvangen
door der profetenmond. uit Gods verborgen raad.

En Davids oud geslacht Maria was bereid,

is weer opnieuw gaan bloeien toen Gabriél haar groette

in 't midden van de nacht. in 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen O roos als bloed zo rood,
heeft, naar Jesaja sprak, God komt zijn volk bezoeken
de winterkou verdragen in 't midden van de dood.

als allerdorste tak.

Wetslezing



Zingen: Psalm 40: 1, 7 (NB)

Met heel mijn hart heb ik de HEER
verwacht,

Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,

mijn voet weer op een vaste grond
gebracht.

Hij heeft mij doen herleven,

mij in de mond gegeven

een nieuw lied tot zijn eer.

Laat ieder die het zag

stil zijn van diep ontzag

en hopen op de HEER.

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Lukas 1:39-56 (HSV)

Kindermoment

Zingen kinderlied: Opwekking 430
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan

die mij redding bracht en leven.

Laat wie uw heil beminnen hier

en nu
in U verheugd zijn, U ter eer

uitroepen: groot is onze HEER!
Laat wie U zoeken jubelen in U!

Al leef ik in ellende,

de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!

Refrein:

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Weerklank 46: 1, 2, 3, 4: De Lofzang van Elisabeth

Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,

dat ik u mag ontvangen:

de moeder van Gods Zoon,
Die komt op Davids troon,

De bron van mijn verlangen?

Met u breng ik God eer,

0, moeder van mijn Heer'
De Vrucht is u gegeven:

het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.



Het kind in mij springt op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer',
Die ook bij mij komt wonen.

Voorbede en dankzegging

God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:

een Kind voor ons verwekt,

Dat onze schuld bedekt.

Hij is de lang beloofde.

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Psalm 130: 3, 4 (OB)
Ik blijf den HEER verwachten;
mijn ziel wacht ongestoord;

ik hoop, in al mijn klachten,
op zijn onfeilbaar woord;

mijn ziel, vol angst en zorgen,
wacht sterker op den HEER,
dan wachters op den morgen;
den morgen, ach, wanneer?

Zegen

Hoopt op den HEER, gij vromen,;
is Israél in nood,

er zal verlossing komen;

zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt, op hun gebeden,
gans Israél eens vrij

Van ongerechtigheden;

zo doe Hij ook aan mij.



