
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 17 februari 2024 
 

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst (09:30 uur) 
Voorganger br. B. Noteboom 

 

Middagdienst (14:30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

 
 



Welkom & Mededelingen 
 
Aanvangslied: Samen in de Naam van Jezus (staande) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Stil gebed (staande) 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 
Samenzang: Psalm 122: 1 en 3 (DNP) 
Ik spring van blijdschap op wanneer 
vrienden mij vragen mee te gaan - 
Jeruzalem, ik kom eraan; 
ik sta al klaar, huis van de HEER! 
Vol vrolijkheid ga ik op pad. 
Mijn lied zwelt aan als ik de stad 
met eigen ogen kan bekijken. 
We gaan verheugd de poorten door. 
De lofzang van het pelgrimskoor 
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken. 
 

Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 
Jeruzalem van rust geniet, 
haar vestingwal bescherming biedt, 
wie van haar houdt in welvaart leeft. 
Het is voor elk familielid 
en voor mijn vrienden dat ik bid 
om voorspoed, veiligheid en vrede. 
Maar om Gods huis is het vooral 
dat ik voor Sion bidden zal, 
de mooiste stad van alle steden. 

Gebed 
 
Lezing van de Wet 
 
Samenzang: Heer ik kom tot U  
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 

Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 

Jezus op uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 



Schriftlezing: Daniel 6:1-18 
 
Kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten  
(na het lied worden de kinderen naar de oppas gebracht) 
Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont een Vader in de hemel 
die van alle kind'ren houdt. 

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij, 
kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een helper zijn. 

  
Daarom vragen wij eerbiedig 
vouwen onze handjes saam. 

Heer, die altijd naar ons luistert, 
neem nu ons gebedje aan. 

 
Verkondiging: Het gebedsleven van de jood Daniel… 
 
Samenzang: Abba Vader  
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’ uw’ en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 

Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father let me be 
Yours and Yours alone. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas gehaald) 
 
Slotzang: Psalm 68: 10 (OB) (staande) 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Zegen (staande) 


