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Welkom en mededelingen 

 
Zingen: Gezang 120: 1 en 2
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer.  

Juicht blijde, zingt uw God ter eer,  
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 
 

Stil gebed (staande)  
Votum en Groet  
 

Zingen: Psalm 120: 3 en 4 
Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend 't hart, dat openstaat 

en Hem als Koning binnenlaat. 
De Zonne der gerechtigheid  
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 

ontwaakte, toen Hij riep. 
 
Gebed 

 
Schriftlezing: 1 Thess. 5: 12 - 28 

Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel.  
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt, 

Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

 
 
 

 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 

de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil  en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer,  

Hij geeft u 't leven weer! 
 
 

 

12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in 
de Heere en u terechtwijzen, 
13 en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. 
14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de 
moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te 
hebben.  
15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het 
goede na, én voor elkaar én voor allen. 
16 Verblijd u altijd. 
17 Bid zonder ophouden. 
18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 
19 Blus de Geest niet uit. 
20 Veracht de profetieën niet. 
21 Beproef alle dingen, behoud het goede. 
22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.    
23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 
oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van 
onze Heere Jezus Christus. 



24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. 
25 Broeders, bid voor ons. 
26 Groet alle broeders met een heilige kus. 
27 Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen 
wordt. 
28 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. 
 
Kinderen van 4 tot 10 jaar mogen naar de kindernevendienst gaan in zaal 1 
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig 
zijn. 
 

Verkondiging: Altijd blij!?! 
 
Zingen: Psalm 98: 1 en 4 
Zingt een nieuw lied voor God den 
HERE, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  

Zingt voor den HEER, Hij 
openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  
 
Dankgebed 
 

Zingen: Psalm 67: 2 (OB)  
De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 

De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 

In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaârde, 
Die Gij veilig leidt 

 
 

Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt."  
 
 

 
 
 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  

Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier  
stichten, 
zijn heil  en zijn gerechtigheid. 
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Inzameling van de gaven 

 
Geloofsbelijdenis (staande)   
 

Zingen: Psalm 150: 1 en 2 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet.  

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Zegen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


