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Welkom en mededelingen

Kaars aansteken

Jonas zal een stukje vertellen en Thomas zal de kaars aansteken

Zingen: Projectlied

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,

wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,

Openingslied: Gezang 138:1,2,3,4
Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

Stil gebed en Votum (staand)

Zingen: Opwekking 576

Als wij samen U aanbidden
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.

Ons hart staat voor U open,
Heer, neem de ereplaats;

Zie hoe, als wij voor Hem zingen,
de hemel opengaat

en als frisse morgenregen

zijn liefde mensen raakt.

Want U alleen bent waardig,

Hij, Gods eigen Zoon,

Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.

De hemelse eng'len

riepen eens de herders

weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, die Koning.

O Kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

wij heffen onze handen naar U op.

Refrein (2x):

Immanuél, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God,

de allerhoogste heer.

dat Sion U aanbidt,

de koning die voor eeuwig heersen
zal!

(refrein)



Gebed om Leiding van de Heilige Geest

Zingen: Psalm 130:3, 4 (NB)

Ik blijf den HEER verwachten; Hoopt op den HEER, gij vromen;
Mijn ziel wacht ongestoord; Is Israél in nood,

Ik hoop, in al mijn klachten, Er zal verlossing komen;

Op Zijn onfeilbaar woord; Zijn goedheid is zeer groot.
Mijn ziel, vol angst en zorgen, Hij maakt, op hun gebeden,
Wacht sterker op den HEER, Gans Israél eens vrij

Dan wachters op den morgen; Van ongerechtigheden;

Den morgen, ach, wanneer? Zo doe Hij ook aan mij.

Schriftlezing: Mattheiis 1:1, 16, 18-25

Het geslachtsregister van Jezus Christus
1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van
Abraham.
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus
genoemd wordt.

De geboorte van Christus
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder,
met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren,
zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt
verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande
wilde maken. 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere
verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd
Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige
Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 Dit alles is geschied opdat vervuld
werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 23 Zie, de
maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel
geven; vertaald betekent dat: God met ons. 24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt
was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw
bij zich; 25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren
Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.

Zingen: Gezang 125:1, 4

O kom, o kom, Immanuél, O kom, Gij sleutel Davids, kom
verlos uw volk, uw Israél, en open ons het heiligdom;
herstel het van ellende weer, dat wij betreden uwe poort,
zodat het looft uw naam, o Heer! Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israél! Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél! Hij is nabij, Immanuél!

Verkondiging: Droomkerst



Zingen: Opwekking 534

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Refrein:

De Mensenzoon, En zijn koninkrijk kent geen grens
de Zoon van God en haar heerlijkheid kent geen eind,
zal koning zijn. nu de majesteit en luister

Jezus, Hij offerde zichzelf; van de Vredevorst verschijnt.

wordt nu verhoogd, Hij zal koning zijn,

wordt nu gekroond; Hij zal heerser zijn

Hij is de Heer! en regeren met macht

en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, zo lief had Vader ons. wordt nu verhoogd,
Hij was Gods trouw, wordt nu gekroond;
Hij was Gods Woord, Hij is de Heer!

aan ons getoond. (refrein)

Jezus, beeld van Gods heiligheid;

Gebeden en voorbede
Inzameling van gaven

Zingen: Ere zij God
Ere zij God, Ere zij God,
In de hoge, In de hoge, In de hoge!
Vrede op aarde
Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
In de mensen,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God, Ere zij God,
In de hoge, In de hoge, In de hoge!
Vrede op aarde
Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen, Amen.

Zegenbede



