Liturgie voor de morgendienst op zondag 5 mei 2019
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.00 uur
Br. B. Koerts Ds. R. Bikker

Gastgezin: fam. H. Braam Gastgezin: fam. H. Braam
Oppasdienst (0-3) Oppasdienst (3-6) Oppasdienst (0-4)
Gerlies Meijer Elisabeth Raveling Evelien Meijer

Yvonne Cannegieter | Marijke Cannegieter | Geertje Davids

Leonie Cannegieter

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente,
naar Jelle en Annerieke Poortinga en worden weggebracht door Trijnie
Braam.

Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen te kopen. De penningmeester zit voor u klaar tussen 18.38
uur en 19.00 uur.

Collecte voor de zending: Het is vandaag de eerste zondag van de maand. Bij
de uitgang van de kerk is er een collecte voor de zending.
Kindernevendienst: Vanmiddag is er weer kindernevendienst in zaal 1 en 3.
Het thema voor vanmiddag is “Abram en Lot gaan uit elkaar”.
Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D.

Voorjaarsschoonmaak: Op zaterdag 11 mei gaan we samen de kerk en de
gebouwen schoonmaken. U kunt zich opgeven via de lijst in de
ontmoetingshal of bij Henk en Trijnie Braam. Er zijn minimaal 15 mensen
nodig, we beginnen om 08.30 uur en hopen rond de middag klaar te zijn.
Vele handen maken licht werk!

Boodschappenlijst club: In de ontmoetingshal vindt u de boodschappenlijst
voor het kampweekend voor de jeugdclubs. U kunt uw naam achter het
product schrijven dat u wilt geven. De boodschappen worden op 15 mei
opgehaald tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Mededelingen D.V.

Zondag 12 mei 2019: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Huisman voor te gaan.
Gastgezin voor deze zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg).
Kampvuuravond: Aanstaande vrijdag, 10 mei is er om 20.30 weer een
Kampvuuravond voor mannen. Locatie Onstwedde. Spreker op deze avond is
Eugene Poppe en het thema is: "Levenslessen". Mannen, voel je welkom!




Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen Heer vol geduld toont U ons uw liefde.

wakker Uw naam is groot en uw hart is zacht.

mijn dag begint met een lied voor U. Van al uw goedheid wil ik blijven

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij zingen,

mag overkomen, tienduizend redenen tot dankbaarheid.

laat mij nog zingen als de avond valt. (refr.)

Refrein: En op die dag, als mijn kracht

Loof de Heer, o mijn ziel. vermindert,

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. mijn adem stokt en mijn einde komt,

Met meer passie dan ooit, zal toch mijn ziel uw loflied blijven

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige zingen,

naam. tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(refr.)

Stil gebed (staande)

Votum

Zingen: Opwekking 505 Refrein:

Vader van de schepping, Toon uw heerlijkheid in dit huis

volvoer uw eeuwige plan. tot een zegenend licht voor de volken.

Maak ons een generatie Neem ons lied als reukoffer aan,

die overwinnen kan. nu wij hier voor uw aangezicht staan.

Heer, laat uw koninkrijk komen,
waar heel de schepping op wacht
en laat uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons uw kracht.

Koning van de aarde, (m)  Bouw uw koninkrijk, (echovr.)
maak ons een licht in de nacht (m)  kom in majesteit. (echo vr.)
en laat de wereld ervaren: (m)  Maak de aarde vol (echo vr.)
de kerk is vol van uw kracht. (allen) van Jezus' heerlijkheid.

Heer raak ons aan en vorm ons,

maak ons sterk en bereid. (refr.)

Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;

dan zijn wij klaar voor de strijd. (refr.) Toon uw heerlijkheid in dit huis (4x)

Gebed om leiding van de Heilige Geest

De Wet van God



Zingen: Psalm 68: 3 (NB)

O God, de wondren die Gij deedt,
toen Gij daar voor ons henen
schreedt!

De aarde werd bewogen.

Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.

Een regen van vrijgevigheid

hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.

Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:

Gij geeft ons nieuwe krachten.

Schriftlezing: Richteren 4: 10 - 24

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan.

Zingen: Psalm 68: 1 en 4 (NB)

God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.

Zij zijn als was in deze vlam,

zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.

Maar de getrouwen zijn verblijd,
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.

Zingt God en speelt zijn naam ten
prijs,

zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

Verkondiging
“Sta op, de Heer gaat voor je uit”

Zingen: Psalm 118: 1,2 en 5 (NB)
Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israél, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het
horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

God gaf zijn woord, roert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roept alom,
dit is de blijde mare:

veldheren vluchten voor Hem uit,
in vrouwenhanden valt de buit
van boze legerscharen.

Deelt gij niet mee in overvioed?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,

zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held
die legers doet verstuiven.

Ik werd benauwd van alle zijden

en riep den HEER ootmoedig aan.

De HEER verhoorde en bevrijdde,

Hij deed mij in de ruimte staan.

De HEER is met mij, 'k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De HEER wil mij tot helper wezen:

ik zie op al mijn haters neer.



De HEER is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof den HEER mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten
zingen

nu Hij de zege heeft gebracht:

Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Gebeden en voorbede
Inzameling van de gaven
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst.

Zingen: Psalm 68: 6 en 7 (NB, staand)

O stoet van wie het heil bevocht God zij geprezen met ontzag.

en grote overwinningstocht, Hij draagt ons leven dag aan dag,
o Heer, die zijt geprezen! zijn naam is onze vrede.

Gij God, die duizend- duizendmaal Hij is het die ons heeft gered,
aanbeden wordt in elke taal, die ons in ruimte heeft gezet
almachtig Opperwezen! en leidt met vaste schreden.

Zie hoe de Heer ten hemel vaart, Hij die het licht roept in de nacht,
vurige wagen, vurig paard, Hij heeft ons heil teweeggebracht,
wolk die den Heer verhulde. dat wordt ons niet ontnomen.
Gevangen de gevangenis! Hij droeg ons door de diepte heen,
Hij die ons hoogst verlangen is de HERE Here doet alleen
ontvangt de hoogste hulde. ons aan de dood ontkomen
Zegenbede

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen



