
 

Liturgie op zondag 6 oktober 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.P. Rozema Ds. J. Oorterbroek 

Gastgezin: fam. A. Wubs Gastgezin: fam. A. Wubs 

Oppasdienst (0-3) 
Annie Cannegieter 
Aukje Kloosterhuis 
Evelien de Boer 

Oppasdienst (3-6) 
Anka Koerts 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (0-4) 
Geeke Wijsbeek 
Elisabeth Raveling 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar en worden weggebracht door  
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
 Collecte voor zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk is er een collecte voor de zending. 
 Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen 

aan te schaffen. De penningmeester zit voor u klaar tussen 18.30 uur en 
19.00 uur. 

 Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3. 
 Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 

gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

 King’s Kids 2019: In de herfstvakantie wordt de 2e editie van King’s Kids 
Pekela georganiseerd. 3 dagen feest in ‘De Kiepe’ voor de de kinderen van de 
basisschool waarin de bijbel centraal staat door toneel, muziek en workshops 
heen. Wij zijn op zoek naar financiële steun voor dit project! Wilt u dit 
project financieel ondersteunen? Dat kan, maak dan uw bijdrage over op  

Chr. Geref. Kerk Nieuwe Pekela 
NL91 INGB000967315 
o.v.v. King’s Kids Pekela  

Heeft u vragen of geeft u liever contant? Neem dan contact op met Dennis 
Westra of mail naar kingskidspekela@gmail.com 
 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 13 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 

uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.J. Lof voor te gaan. 
Gastgezin voor deze zondag is fam. S. Hillenga 
 

 
 
 



 

Welkom en mededelingen door kerkenraad. 
 
Zingen Psalm 9: 1, 4 en 5 (DNP) 
Met heel mijn hart geef ik U eer. 
Uw daden wil ik prijzen, HEER. 
Ik zal voor U van blijdschap springen; 
uw grote naam wil ik bezingen. 
 
De HEER is rechter voor altijd. 
Hij heeft zijn uitspraak voorbereid. 
Naar recht en wet zal Hij beslissen; 
niet één keer zal Hij zich vergissen. 
 
De HEER staat voor verdrukten klaar. 
Hij is een toevlucht in gevaar. 
Wie U kent kan op U vertrouwen; 
U laat niet los wie op U bouwen. 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet   
 
Zingen Psalm 81: 1, 8 en 9 (NB) 
Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
Ik ben HIJ DIE IS: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 
Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 



 

Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden  
 
Lezing van de Tien Woorden    
 
Zingen Opwekking 642 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet Mij hier". 
(refrein) 
 
Schriftlezing: Mattheus: 6: 9-15, 18:21-35 en HC zondag 51 
 
Kindermoment                             
 
Zingen: Tot zeven maal zeventig maal 
Tot zevenmaal zeventig maal 
Vergeef ik een ander zijn schuld 
Tot zevenmaal zeventig maal 
De Heer heeft met mij ook geduld 
 
Verkondiging  
 



 

Zingen Psalm 32: 1 en 3 (OB) 
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 
Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 
Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 
 

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden; 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
Dankgebed  
 
Collecten  
 
Zingen Opwekking 354 
Refrein: 
Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 
  
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
  



 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
(refrein) 
  
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
  
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
(refrein) 
  
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
  
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
(refrein) 
 
Zegen 


