
Liturgie voor de diensten op zondag 13 oktober 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.J. Lof Ds. J.J. Lof 

Gastgezin: fam. S. Hillenga Gastgezin: fam. S. Hillenga 

Oppasdienst (0-3) 
Gendia Munneke 
Nicole Volders 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Wilma Draijer 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Trijnie Braam 
Sandra Holsteen 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar de heer A. Munneke en worden weggebracht door Ria Nap. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3. 
▪ Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 

gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

▪ King’s Kids 2019: In de herfstvakantie wordt de 2e editie van King’s Kids 
Pekela georganiseerd. 3 dagen feest in ‘De Kiepe’ voor de kinderen van de 
basisschool waarin de bijbel centraal staat door toneel, muziek en workshops 
heen. Wij zijn op zoek naar financiële steun voor dit project! Wilt u dit 
project financieel ondersteunen? Dat kan, maak dan uw bijdrage over op  

Chr. Geref. Kerk Nieuwe Pekela 
NL91 INGB0000967315 
o.v.v. King’s Kids Pekela  

Heeft u vragen of geeft u liever contant? Neem dan contact op met Dennis 
Westra of mail naar kingskidspekela@gmail.com 

▪ Dagboekje ‘Goede Moed’: De dagboekjes ‘Goede Moed’ zijn weer te 
bestellen. In de hal ligt een intekenlijst. Ook kunt u een exemplaar 
telefonisch bestellen bij br. Geertsema (0597-614825). Bestellen kan tot 17 
oktober. 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 20 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 
uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Huisman voor te 
gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. W. Cannegieter. 

 
 
 



MORGENDIENST 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Gez. 457: 1, 2, 3,4 (Liedb vd Kerken) 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 
 
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 138: 1, 3, 4 NB 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel 
ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd 
ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, 
ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid 
en trouw bewijzen. 
 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, 



van 's HEREN wegen. 
Groot is des HEREN heerlijkheid, 
zijn majesteit 
ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog 
die needrig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan 
van trotse zielen. 
 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand 
zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk 
voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 
Zingen: De Nieuwe Psalmber. Psalm 119: 12, 13 
Groot is de ruimte die uw woord mij biedt, 
royaal en ruim genoeg om te getuigen 
voor koningen. Nee, HEER, ik schaam mij niet 
dat ik voor uw geboden graag wil buigen. 
Ik heb ze lief, ze zijn mijn levenslied, 
ik heb ze lief, en daarom zal ik juichen. 
 
Hoopgevend is wat U mij hebt gezegd. 
Vergeet het niet, HEER, daardoor kan ik leven. 
U houdt uw woord. Al heb ik het ook slecht, 
ik weet dat U mij troost en rust zult geven. 
Hooghartig lachen spotters, onterecht: 
uw goede wet heb ik nooit afgeschreven. 
 
Schriftlezing: 2 Kon. 1; Luk. 9: 51-56 HSV 
 



Zingen: Psalm 97: 1, 2, 6 NB 
Groot Koning is de HEER. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 
 
Een vuur, een laaiend licht 
gaat voor zijn aangezicht, 
het schroeit die Hem genaken, 
verzengt die aan Hem raken. 
Als Hij zijn bliksem slaat, 
beeft alles wat bestaat; 
wat hoog verheven was, 
't gebergte brandt tot as 
voor zijn vertoornd gelaat. 
 
Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
Een vreugde van de HEER 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 
 
Verkondiging: Er is een God in Israël 
 
Zingen: Gez. 244: 1, 2, 4 (Liedb vd Kerken) 
Christus stoot de hemel open, 
een vuur komt door de wereld lopen, 
een nieuw getij breekt haastig aan. 
Hoor, de Geest vaart door het heden, 
vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 
geen tegenstand kan Hem weerstaan. 
Geeft op uw trots verzet, 
verliest u aan zijn wet. 
Gij zijt veilig 
in zijn domein, 
nooit meer alleen, 



want nimmer zult gij wezen zijn. 
 
Laat u door de Trooster vinden, 
eens onbemind, nu Gods beminden, 
o kindren van Jeruzalem, 
dwaalt niet moedeloos, als vreemden, 
want Christus leeft, Hij die u kende. 
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. 
Uw wachten is voorbij, 
de Dag komt naderbij, 
merkt het teken, 
maakt u bereid, 
de Heer bevrijdt, 
staat op en volgt, het is de tijd. 
 
Eenmaal zal Hem alles prijzen, 
de Geest zal allen onderwijzen: 
wie wederstond, wordt overmocht. 
Geest van liefde, wijsheid, krachten, 
de wereld blijft uw leiding wachten, 
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 
Jeruzalem, treed uit, 
verheug u als een bruid, 
zie uw Koning! 
Uw schreden richt 
de Gids ten licht: 
Hij opent eeuwig vergezicht. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Opw. 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 



Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
(refrein) 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
(refrein) 
 
Zegen 
 

 

MIDDAGDIENST 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opw. 464 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 



straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 147: 2, 4 NB 
Hij telt het leger van de sterren, 
Hij roept bij name hen van verre. 
Groot is de Here, groot in krachten, 
er is geen grens aan zijn gedachten. 
Die zich ootmoedig aan Hem geven, 
schenkt Hij een overvloed van leven. 
Maar Hij vernedert goddelozen, 
die trots hun eigen weg verkozen. 
 
Voor God is alle kracht van paarden 
en macht van mensen zonder waarde. 
Het snoeven van wie wapens dragen 
is niet naar 's HEREN welbehagen. 
Zijn welbehagen zal slechts wezen 
met allen die Hem needrig vrezen, 
die met hun harten voor Hem open 
op zijn genade en liefde hopen. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: 2 Kor. 11: 30-12: 10 HSV 
 
Zingen: De Nieuwe Psalmber. Ps. 4: 1, 2, 3 
Wanneer ik roep, wilt U dan horen, 
o God van mijn gerechtigheid? 
Geef ademruimte als tevoren. 
Als U niet helpt ben ik verloren. 



Luister genadig, kom op tijd. 
Hoelang nog klinken ze, die lege 
beschuldigingen tegen mij? 
Heersers, bedenk: ik heb Gods zegen. 
Wie mij wil treffen, krijgt Hem tegen. 
Wanneer ik roep, dan luistert Hij. 
 
Voel je je hart van boosheid beven, 
bedwing je dan en zondig niet. 
Laat God zijn laatste oordeel geven. 
Schenk Hem het offer van je leven. 
Blijf rustig tot Hij uitkomst biedt. 
Ik hoor hoe velen zich beklagen: 
‘Is er een blijvend perspectief?’ 
God, antwoord op de bangste vragen, 
wees zelf het licht van onze dagen. 
Toon uw gelaat en heb ons lief. 
 
Zij zoeken vreugde van beneden 
in brood en wijn, in hier en nu. 
De mijne overstijgt het heden: 
U laat mij slapen in uw vrede, 
voor altijd veilig dicht bij U. 
 
Verkondiging: Onverhoord gebed? 
 
Zingen: Zingende Gezegend 87: 1, 2, 3 
Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
Tot winst maakt Gij de schade 
die ik verdroeg; 
in zwakte zal ik roemen: 
Het is volbracht! 
en zo mijn onmacht noemen 
verborgen kracht. 
 
Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
Toen ik U vastberaden 
tot driemaal vroeg: 
Kan ik niet beter zonder 
die doorn, Heer? - 
toen sprak Gij onomwonden. 
Vraag dat niet meer! 
 



Hoe zwak, toch ben ik machtig 
en sterk in U: 
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig, 
toch weet ik nu 
waartoe die doorn mij schaadde, 
die vuist mij sloeg - 
Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Psalm 27: 7 NB 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Zingen: kinderlied 
voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde  
pak die uitgestoken hand 
 
voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 



voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord  
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
kom aan boord …(2x) 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gez. 423: 1, 2, 3, 4  
Ach, blijf met uw genade, 
Heer Jezus, ons nabij, 
opdat ons nimmer schade 
des bozen heerschappij! 
 
Licht Gij ons met uw stralen, 
o, licht der wereld, voor, 
opdat wij niet verdwalen 
of struiklen op ons spoor! 
 
Vervul dan met uw zegen 
onze armoe, rijke Heer, 
en zend op onze wegen 
uw kracht en goedheid neer! 
 
Neem Gij ons in uw hoede, 
onoverwonnen held; 
beteugel satans woede 
en 's werelds boos geweld! 
 
Zegen 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


