
Liturgie op zondag 27 oktober 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 16.30 uur 

Ds. S.P. Roosendaal Ds. A.C. van der Wekken 

Gastgezin: fam. N. Davids Gastgezin: fam. N. Davids 

Oppasdienst (0 t/m 2) 
Aukje Kloosterhuis 
Evelien Meijer 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (3 t/m 5) 
Stefan Jonker 
Evelien de Boer 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Marcel Braam 
Marcha Braam 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar Maurice Hulzebos en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 

Bij het uitgaan van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

▪ Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de 
maand. Bij de uitgang is er een collecte voor de zending. 

▪ Kindernevendienst: Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst in zaal 
1 en 3. 

▪ Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

▪ Winterfair 15 november: We willen dan een verloting houden, nu willen we 
vragen of u/jij een prijsje voor de verloting hebt, dit mag in een mand in de 
ontmoetingsruimte. We willen ook een stand hebben waar we koekjes, cake, 
en andere lekkernijen willen verkopen, je kunt je aanmelden als je wat wil 

maken bij Klasina Wubs  
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 3 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 

uur en om 16.30 uur. Tijdens de morgendienst zal br. B. Koerts voor gaan.. 
Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek voor te gaan. Gastgezin 
voor deze zondag is fam. M. Eelsing. Denkt u aan de aangepaste tijd van de 
middagdienst?! 

 



 MORGENDIENST 

 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Opwekking 672 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
  

U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 

In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is. 
  
 

Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
  
(2x) 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting en groet namens God (staande)  
 
Zingen: Psalm 77: 4 en 7 DNP 
God is in mijn diepe lijden 
niet zoals in oude tijden: 
Hij, de allerhoogste Heer, 
toont zijn sterke hand niet meer. 
Toch blijf ik mijn tijd besteden 
aan uw werk uit het verleden. 
Wat U deed sinds het begin 
prent ik mij voortdurend in. 
 

Niet te stuiten, onverschrokken, 
bent U door de zee getrokken. 
Onnavolgbaar was het pad 
dat U uitgekozen had. 
Als een trouwe herder leidde 
U het volk dat U bevrijdde. 
U bracht hen door Mozes’ hand 
veilig naar de overkant. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 



Zingen: Ps. 119: 49 en 66 NB` 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Schriftlezing: Exodus 15: 22-27 en Hebreeën 4: 12-13 
 
Zingen: Gez. 448: 1, 2 en 3 
Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkre regen 
een mild en klaar seizoen. 
 

Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen, 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
Verkondiging: ‘De zorg van de hemelse Dokter’ 
 



Zingen: Psalm 36: 3 en 2 OB 
Bij, U, Heer, is de levensbron; 
Uw licht doet, klaarder dan de zon, 
Ons 't heug'lijk licht aanschouwen. 
Wees, die U kennen, mild en goed, 
En toon d' oprechten van gemoed 
Uw recht, waar z' op vertrouwen. 
Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 
Noch boze hand in ballingschap 
Ellendig om doe zwerven. 
Daar zijn de werkers van het kwaad 
Gevallen in een jammerstaat, 
Waarin zij hulp'loos sterven. 
 

Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog, 
Uw recht is als Gods bergen, 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 
Een volle beek van wellust maakt, 
Hier elk in liefde dronken. 

Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderlied: Ho Stop 
Refrein: 
Ho! Stop! Sta eens even stil! 
Waar wou je heen gaan, 
of maakt dat geen verschil. 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
  
 

Als je in de trein zou stappen 
en je zou niet weten 
waar je heen wou gaan. 
(heen wou gaan) 
Kon je beter in je warme bedje 
blijven liggen zonder op te staan. 
(op te staan) 
Alles gaat uiteindelijk mis, 
als je niet weet wie Jezus is. 

  
(refrein) 
Ho! Stop! Sta eens even stil! 
Waar wou je heen gaan, 
of maakt dat geen verschil. 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
  
 

Als je in het donker wandelt 
kun je niet goed kijken waar je 
heen wilt gaan. 
(heen wilt gaan) 
Daarom heb je Jezus nodig want 
Hij steekt een lichtje 
in je leven aan. (je leven aan) 
Reken maar dat jij je vergist 
als je het Licht van de wereld mist. 

  



(refrein) 
Ho! Stop! Sta eens even stil! 
Waar wou je heen gaan, 
of maakt dat geen verschil. 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
  
 
 

Als je in de put zou vallen 
en je zou voor niemand 
meer te horen zijn. 
(te horen zijn) 
Zat je daar te kniezen 
in de duisternis 
en alles zou verloren zijn. 
(verloren zijn) 
Weet je als het donker wordt, 
Jezus’ arm is nooit tekort. 

  
(refrein) 
Ho! Stop! Sta eens even stil! 
Waar wou je heen gaan, 
of maakt dat geen verschil. 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
 
Zingen Opw. 697 (staande) 
Al wat ik ben, 
leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 

 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

  
Zo wandel ik 
heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
uw woord staat vast 
voor eeuwig. 
  

Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
bent U alleen. 

  
(4x)  
Ik aanbid U, 
ik aanbid U, Heer. 
  

(2x)  
Ik vertrouw U, 
ik vertrouw op U. 



Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
bent U alleen. 
 
Zegenbede 
 

MIDDAGDIENST 

 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Gezang 303: 1, 3, 4 en 5 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: o Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang. 

In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 

Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Moment van stil gebed 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 
Zingen: Psalm 124: 1, 3 en 4 NB  
Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 



Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Esther 3 
 
Zingen: Psalm 93: 1, 3 en 4 NB 
De HEER is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de HERE die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Verkondiging: “Kleur bekennen!” 
 



Zingen: Psalm 68: 10 OB 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van gaven 
 
Zingen: Psalm 149: 1 NB 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Opwekking 124 
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  

Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  



Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
 
Zegenbede 
  
 


