
Liturgie voor de diensten op zondag 8 december 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

 

Morgendienst: 09.30 uur   Middagdienst: 14.30 uur 

Br. N. Davids Br. H. Braam 

Gastgezin: fam. J. Smid Gastgezin: fam. J. Smid 

Oppasdienst (0 t/m 2) 
Grean Jonker 
Trijnie Braam 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (3 t/m 5) 
Wilma Draaijer 
Evelien de Boer 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Sandra Holsteen  
Gendia Munneke 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar 

de heer A.J. Wieske en worden weggebracht door Mark Davids. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Kopij “Het Kompas”: Uiterste inleverdatum van het Kompas is 16 december. 

Uw bijdrage kan gestuurd worden naar kompascgkpekela@gmail.com 
▪ Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3. 
▪ Kerstlijsten zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de 

zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een 
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de 
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar). Mocht u 
het liever willen overmaken? Dat kan, wilt u dit doen op de rekening van de 
kerk o.v.v. kerstgeschenken zondagsschool 2019.  
(NL91 INGB 0000 9673 15) Gaat u hier gebruik van maken, wilt u dat 
doorgeven aan Janna Meijer. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 15 december: Volgende week zondag, tweede advent, beginnen de 

diensten om 09.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. 
Huisman voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. A. Wubs. 

mailto:kompascgkpekela@gmail.com


MORGENDIENST 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Lied 328 vers 1, 2 en 3 uit liedboek der kerken 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
 

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

 
 
(refrein 2x) 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Gebed 



 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 19 vers 3 en 5 NB 
Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 

Zo helpt Gij, God, uw knecht, 
en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, 
wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, 
verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad 
mij van 't verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 

Schriftlezing: Lucas 1 vers 39 t/m 45 
 
Zingen: Enige gezangen 2 vers 1, 2 en 3 (lofzang van Maria) 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER', 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Want ziet, om 's HEEREN daan, 
Zal elk geslacht voortaan 
Alom mij zalig spreken; 
Wijl God, na ramp en leed, 
Mij grote dingen deed: 
Nu is Zijn macht gebleken. 
 
Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
Verkondiging  “een bijzondere advent ontmoeting” 
 
 
 



Zingen: Opwekking 763 – Ik heb U nodig 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
 

Refrein: 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 
(Refrein) 
 

Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
(Refrein 2x) 

(2x) 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig.:  
 
Dankgebed en voorbede 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Lied 118 vers 1 en 2 uit liedboek der kerken 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Zegen 

 



MIDDAGDIENST 

 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Psalm 124: 1 en 4 NB (staande) 
Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking 125 Heer ik kom tot U 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 

Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 

Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Zingen: Liedboek v kerken: 328 Here Jezus om Uw woord 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 



ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Schriftlezing: Marcus 1 : 21 - 28 
 
Zingen: Psalm 62 : 1 en 7 NB 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, - 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft 
 
Verkondiging Spreken met gezag  
 
Marcus 1 vers 22    
En zij stonden  versteld  van zijn onderricht want Hij onderwees hen als 
gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 
 
Zingen: Opwekking 124: Ik bouw op U mijn Schild en mijn  Verlosser 
Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 



Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
 

Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 

 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer  
Maak een vrolijk geluid voor 
de Heer. 
Of je thuis bent, of buiten op 
straat. 
Maak een vrolijk geluid voor 
de Heer 
met de bel van je fiets op de 
maat. 
Want een vrolijk geluid maakt 
Hem blij. 
Doe je mee, want ook jij hoort 
erbij. 
Zing en fluit. 
Roep het uit. 
Maakt een vrolijk geluid voor de heer. 
 
Zingen: Psalm 119: 40 en 49 NB 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 



Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 56: 3 en 4 NB 
Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld 
en al de tranen, in mijn oog geweld, 
bijeengegaard en in uw boek geteld: 
alles ligt voor U open. 
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! 
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
De Here is mijn held! 
 
Geloften heb ik toegezegd, mijn God, 
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, 
laat mij nu voor de redding van de dood 
lofoffers U betalen. 
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale 
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, 
dat ik mag wandelen en ademhalen 
in 't licht dat leven doet! 
 
 
Zegen 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


