Liturgie op 4¢ advent, 22 december 2019,
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.H. Bonhof Ds. J.H. Bonhof
Gastgezin: fam. S. Hillenga Gastgezin: fam. S. Hillenga
Oppasdienst (0 t/m 2) | Oppasdienst (3t/m5) | Oppasdienst (0t/m 3)
Kora Davids Stefan Jonker Yvonne Cannegieter
Karlein Westra Marijke Cannegieter Evelien Meijer

Leonie Cannegieter

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar
mevr. A. Koppe-Doornduin en worden weggebracht door Jeanet Hillenga.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud
van de gebouwen.

Bloemencommissie: Volgende week is de 2¢ collecte bestemd voor de
bloemencommissie.

Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3.

Mededelingen D.V.

Zondag 29 december: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30
uur en om 14.30 uur. Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. J. Oosterbroek voor
te gaan en in de middagdienst hoopt ds. H. Raveling voor te gaan. Gastgezin
voor deze zondag is fam. N. Davids.

Kerstavond 2019: Op Kerstavond organiseert de zondagsschool het jaarlijkse
kinderkerstfeest. Deze avond bent u allen van harte welkom om dit als
gemeente samen te mogen vieren. De avond begint om 18.00 uur.

1¢ Kerstdag: Op eerste Kerstdag hoopt br. B. Koerts voor te gaan in de dienst
welke om 09.30 uur zal beginnen. Gastgezin is fam. W. Cannegieter.

2¢ Kerstdag: Op tweede kerstdag is er een zangdienst in ons kerkgebouw.
Deze zal beginnen om 10.00 uur.

Oudjaarsavond: De oudjaarsavonddienst zal dit jaar in samenwerking met de
hervormde gemeente georganiseerd worden. De dienst begint om 19.00 uur
en zal geleid worden door ds. G. op’t Hof. Heeft u Vervoer nodig naar de
Hervormde kerk dan kunt u dit aangeven bij uw wijkouderling.




Liturgie Morgendienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Liedboek 138:1,3,4 Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier
geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de
doeken!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Moment van stil gebed
Woord van verwachting
Groet namens God

Zingen: Psalm 98:1,2 OB

Zingt, zingt een nieuw gezang den
HERE,

dien groten God, die wond'ren deed!
zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.

Hij heeft gedacht aan zijn genade,

zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,

Dat heil heeft God nu doen verkonden, gij ganse wereld, juich van vreugd.

nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God

Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond
verheugt!



Zingen: Psalm 32:1,2 DNP

Gelukkig wie door God is vrijgesproken,

wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,

als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;

mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:

‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ -
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,

U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.

U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

Schriftlezing: Lukas 1:39-56 HSV

Maria bij Elizabet
39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar
een stad van Juda, 40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette
Elizabet. 41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat
het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige
Geest, 42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de
vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. 43 En waaraan heb ik dit te
danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 44 Want zie,
toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van
vreugde op in mijn buik. 45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar
van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.

De lofzang van Maria
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt
zich in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de
nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle
geslachten mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen
aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50 En Zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. 51 Hij heeft een krachtig
werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de
gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de
troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij



met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen
weggezonden. 54 Hij heeft het opgenomen voor Israél, Zijn knecht, door
aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft tot onze
vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 56 En Maria
bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.

Zingen: Liedboek 66:1,2,6 Lofzang van Maria

Mijn ziel verheft Gods eer; Om wat God heeft gedaan
mijn geest mag blij den Heer zal elk geslacht voortaan
mijn Zaligmaker noemen, alom mij zalig spreken:
die, in haar lage staat, o groot geheimenis

zijn dienstmaagd niet versmaadt, dat mij geschonken is
maar van zijn gunst doet roemen. Zijn almacht is gebleken.

Hij trok zich Israél aan,

Hij laat niet hulploos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!

Verkondiging: Lofzang van Maria

Zingen: Opwekking 331 Breng dank
Breng dank aan de Eeuwige,

breng dank aan de Heilige,

breng dank aan onze Vader

die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige,

breng dank aan de Heilige,

breng dank aan onze Vader

die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.



Dankgebed
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 105:1,24 Liedboek

Looft, looft, verheugd den HEER der Heren;
aanbidt zijn naam, en wilt Hem eren.

Doet zijne glorierije dan

alom den volkeren verstaan,

en spreekt,met aandacht en ontzag,

van zijne wond'ren dag aan dag.

Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,

zijn wet betrachten, en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.

Men roem' dan d' Oppermajesteit

om zoveel gunst, in eeuwigheid.

Zegen

Liturgie Middagdienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Liedboek 135:1,2,3 Hoor, de eng’len zingen de eer
Hoor, de englen zingen de eer Hij, die heerst op 's hemels troon,

van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld.

Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!



Moment van stil gebed
Woord van verwachting
Groet namens God

Zingen: Psalm 111:2,5 LB

Zijn doen is louter majesteit, Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
zijn luister, zijn gerechtigheid en zijn verbond staat voor altijd,
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig een licht hoog op de berg ontstoken.
gelden. Heilig en zeer te duchten is

Genadig en barmhartig is zijn naam in de geschiedenis.

de HEER, en zijn gedachtenis Nooit wordt wat Hij belooft

eeuwig waar Hij zijn daden stelde. verbroken.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Mattheiis 1:18-25

De geboorte van Christus
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn
moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar
man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en
haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 20 Terwijl hij deze
dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een
droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw,
bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21
en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal
Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 Dit alles is geschied opdat
vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem
de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. 24 Toen
Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem
bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; 25 en hij had geen
gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en
hij gaf Hem de Naam Jezus.




Zingen: Opwekking 525 Jubel het uit
Jubel het uit.

De Heer is hier;

ontvang het koningskind!

Als redder van de aarde

geeft Hij het leven waarde.

Dus hemel en aarde, zingt!

Dus hemel en aarde, zingt!

Dus hemel, dus hemel

en aarde, zingt!

Jubel het uit.

De Heer regeert;

wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem,
een vreugdelied voor Hem,
een vreugde-,

een vreugdelied voor Hem!

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht,
de liefde die Hij bracht,
de liefde, de liefde
die Hij bracht!

Verkondiging

Zingen: Psalm 72:6,7 LB

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.

Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen

de volken komen saam,

elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Kinderen komen in de dienst

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,

want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.

Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.

Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.



Kinderlied: Je bent bijzonder
Refrein:

Je bent bijzonder, o ja,

je bent een wonder, ja, ja,

je bent heel speciaal, weet je
dat?

0, ja?Ja, ja!

Je bent bijzonder, o ja,

je bent een wonder, ja, ja,

je bent een hele grote schat.

0, ja?Ja, ja!

Soms denk je: Ach, wat stel ik
voor,

wat stel ik voor,

ben ik niet een hele grote
domoor,

een banaan die niemand ziet
staan,

ziet staan,

maar nee, dat is niet waar,
luister maar.

(refrein)

Zingen: Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68:10 OB

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Zegen

Hij schenkt uit goedheid zonder
peil

ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den
dood,

volkomen uitkomst geven.



