
Liturgie voor de middagdienst op zondag 10 maart 2019   
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. B. de Graaf 

Gastgezin: fam. A. Wubs 

Oppasdienst (0-4) 
Marcha Braam 
Marcel Braam 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar de familie S. Westra imv hun huwelijksjubileum  en worden 
weggebracht door Ansje de Jonge.  
A.s. woendag (Biddag) gaan de bloemen naar de koster. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is “De rijke jongen” 

Mededelingen D.V. 
 Biddag 13 maart 2019: Komende woensdag is het biddag. ’s Middags is er 

een kindermiddag voor alle kinderen van groep 1 t/m 6. De middag begint 
om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Er is een collecte voor de voedselbank 
Oldambt. ’s Avonds is er een kerkdienst, deze begint om 19.30 uur . Ds. A. 
Veuger hoopt tijdens deze dienst voor te gaan. Aansluitend aan de dienst 
vindt de jaarlijkse gemeente vergadering plaats.   

 Zondag 17 maart 2019: Volgende week beginnen de diensten op de normale 
tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Huisman 
voor te gaan. Gastgezin op deze zondag is fam. A. Wubs. 

 Jaarfeest 16 maart: Op 16 maart staat het jaarfeest in uw agenda. De avond 
begint om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.30 uur). Het belooft een gezellige 
avond te worden met veel bijdrages van de verenigingen. Tijdens deze avond 
kunt u uw consumpties betalen met collectebonnen (deze zijn vooraf en in 
de pauzes verkrijgbaar). Ook zal er een verloting zijn en een verkoop per 
opbod. Deze zaken dienen met contant geld betaald te worden. Op de flyer 
die u heeft gekregen vindt u het hele programma voor deze avond. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Gezang 183: 1 en 3 
O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 

O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 



Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 84: 3 en 6 (NB) 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

 
 
 
 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
 
 

Schriftlezing: Hebreeën 5: 1 - 10 
1 Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van 
mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en 
offers te brengen vanwege de zonden. 
2 Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook 
zelf met zwakheid omvangen is. 
3 En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de 
zonden. 
4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen,  
zoals Aäron. 
5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar 
Hij Die tot Hem heeft gesproken:  U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 
6 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek. 
7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen 
gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij 
is uit de angst verhoord. 
8 Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft 
geleden. 
9 En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een 
oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. 
10 Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: Psalm 72: 4 en 7 (NB) 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
 



Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verkondiging over Hebreeën 2: 17 en 18 

Jezus is een barmhartige en getrouwe Hogepriester 

      1. door Zijn lijden is Hij dat geworden 
      2. zo kan Hij ons volkomen helpen  
 
Zingen: Schriftberijming 25
Een grote hogepriester, 
de hemel doorgegaan, 
is voor de troon gaan staan - 
Gods Zoon biedt aan zijn liefde: 
Hij heeft zichzelf gegeven, 
Hij offert eigen bloed; 
gelooft het vast, houdt moed: 
zijn sterven is uw leven! 
 
Laat ons dan zeer vrijmoedig 
de weg gaan tot de troon - 
God is in Hem, de Zoon, 
genadig en lankmoedig: 
al wie zijn hulp verlangen 
zullen te zijner tijd, 
daar Hij als priester pleit, 
barmhartigheid ontvangen. 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 

Hij is geen hogepriester 
die onze strijd niet streed: 
dit lam draagt al het leed 
der wereld met zich mede. 
Getrouw is Hij bevonden: 
in de woestijn geweest, 
verzocht, beproefd - de Geest 
behoedde Hem voor zonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst en 
komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk 
 
Kinderlied: ‘Sta eens even op’ 
Sta ’s even op 
als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

Draai ’s even rond 
als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 



Geef elkaar de hand 
als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Ga ’s even zitten 
als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Zingen: Psalm 116: 1 (OB) 
God heb ik lief, want die getrouwe 
HEER 
hoort mijne stem, mijn smekingen, 
mijn klagen. 
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al 
mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer 
op keer. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Slotlied: Psalm 118: 7 (OB) 
De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent 
weergalmen 
van hulp en heil, ons aangebracht. 
Daar zingt men blij, met dankb're 
psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 
 
Zegen 
 
 
 
 

Spring ’s in de lucht 
als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


