
Liturgie op zondag 17 maart 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 
 

 
  



 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Gezang 157: 1 en 3 
Hoe helder staat de morgenster 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendlijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in 't geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
 

Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 

Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 119: 3 (NB) 
U dank ik, HEER, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lukas 5 vers 17-39, HSV 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad.



 

Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
Verkondiging: ‘Alles over hebben voor Jezus!’ 
 
Zingen: Johannes de Heer 120: 1, 2 en 3 
Heer, ik geef m' aan U volkomen: 
'k Leg mijn al hier voor U neer, 
Opdat Gij in mij zoudt wonen 
Met Uw Geest, o Heer! 
Al de liefde van mijn harte 
Zij U voortaan toegewijd! 
'k Vrees geen moeite meer of 
smarte, 
Daar Gij met mij zijt. 
  

Refrein: 
Glorie, glorie, Halleluja! 
'k Leg mijn al aan Jezus' voet. 
En nu is mijn heil volkomen, 
Door het dierbaar bloed. 
 
 
 
 

Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, 
Neem hem aan nu voor altijd: 
Dat niets kwaads hem immer weder 
Van de Uwen scheid'! 
Heer, tot U breng ik mijn leven, 
Hoor nu mijn geloften aan; 
'k Heb mijn al aan U gegeven; 
Neem het, Heiland, aan. 
(refrein) 
 

Heer, mijn God, bestuur mijn 
wegen, 
Strijden wil ik slechts voor U! 
Jezus' bloed kocht ook mijn leven, 
Hem behoor ik nu. 
Openbaar U zelf aan mij, Heer, 
Als mijn eeuwig trouwe Vrind! 
Tot in 't stervensuur bewaar mij, 
Voor altijd Uw kind. 
(refrein)

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 
 



 

Kinderlied: Iedereen is anders 
Refrein: 
Iedereen is anders, niemand is als jij  
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido!  
 
Je bent misschien wat  
eigenzinnig 
alleen jouw manier is goed 
maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders 
doet! 
(refrein) 

God heeft ieder mens 
geschapen 
bijzonder en heel speciaal 
met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal! 
(refrein) 

 

Zingen: Psalm 27: 7 (OB) 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Gezang 296: 1, 2 en 3 
Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
 

Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 

Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 

Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 

 
Zegen 


