
LITURGIE 
 

voor de middagdienst op zondag 24 maart 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 11.00 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. G. Huisman Br. B. Koerts 

Gastgezin: fam. J. Cannegieter  Gastgezin: fam. J. Cannegieter 

Oppasdienst (0-3) 
Evelien Meijer 
Karlein Westra 
Marijke 
Cannegieter 

Oppasdienst (3-6) 
Annie Cannegieter 
Rienk van der 
Velde 

Oppasdienst (0-4) 
Elisabeth Raveling 
Yvonne Cannegieter 

 

*** 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Opwekking 680 
Iedereen zoekt naar liefde, 
trouw die nooit teleurstelt; 
geef uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
de goedheid van een redder; 
de hoop van de volken. 
 

Refrein: 
Mijn Redder, bergen moeten wijken 
voor zijn geweldige kracht, 
zijn geweldige kracht. 
Als redder, grote overwinnaar 
stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf. 

 
Neem mij zoals ik ben Heer 
met al mijn angst en falen; 
vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
met alles wat ik geloof, Heer, 
wil ik U volgen. 
(refrein) 
 
 
 
 

Laat uw licht aan 
heel de wereld zien, 
wij zingen 
tot de eer van de verrezen Heer. 
Jezus, 
laat uw licht 
aan heel de wereld zien, 
wij zingen 
tot de eer van de verrezen Heer. 
(refrein 2x)

 
Stil gebed 
 
 
 
 



Zingen: Opwekking 470 
Refrein: 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Angst en verdriet in Gethsémané; 
door uw eigen vrienden verlaten 
en verraden door een kus, 
geschopt en geslagen, 
omdat U zoveel van mij hield. 
Refrein 
 
Doornen op uw hoofd, 
een speer in uw zij, 
spijkers door uw handen en voeten; 
van het leven beroofd, 
om te sterven voor mij, 
omdat U zoveel van mij hield. 
Refrein 
 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 25:31 – 26:5 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: Opwekking 493  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en 
hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 

Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik 
lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en 
kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en 
licht, 
liefde die mij op doet staan; 

Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en 
licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

 



Verkondiging  
 
Zingen: Herstel mijn eerste liefde:  
Vader in de hemel 
die zoveel om mij geeft 
dat U in Uw genade 
Uw Zoon gegeven heeft 
Dank U voor Uw liefde 
Uw eindeloze trouw 
dat ondanks al mijn falen  
U zegt: "Ik hou van jou". 
 

Herstel mijn eerste liefde 
die ik ooit had voor U 
want ik wil van U houden 
nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden 
zoals het heeft gedaan 
vol vuur en vol van hartstocht 
die nooit meer weg zal gaan. 

De drukte van het leven 
trok mij met zich mee. 
De liefde die vervaagde 
de passie die verdween. 
Ik was U niet vergeten 
maar nam de tijd niet meer  
om in uw woord te lezen 
bij U te zijn o Heer 
 

Herstel mijn eerste liefde 
die ik ooit had voor U 
want ik wil van U houden 
nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden 
zoals het heeft gedaan 
vol vuur en vol van hartstocht 
die nooit meer weg zal gaan. 

Herstel mijn eerste liefde 
die ik ooit had voor U 
want ik wil van U houden 
nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden 
zoals het heeft gedaan 
vol vuur en vol van hartstocht 
die nooit meer weg zal gaan. 
 

Vader in de hemel 
met eerbied vraag ik nu 
of U mij wilt vergeven. 
Ik kan niet zonder U 
Dank U voor Uw liefde 
Uw eindeloze trouw. 
En Vader, ik wil zeggen 
dat ik zoveel van U houd. 

Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Luisterlied: Opwekking 811 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk 
 
Zingen: Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 



In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord 
stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
 
 
 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 

 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
Refrein 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont.

 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotzang: Opwekking 354 
 
Zegen 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


