Liturgie op zondag 19 mei 2019
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela




Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 520
Wees mijn verlangen,
o Heer van mijn hart,

leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten
op U zijn gericht;
wakend of slapend,
vervuld van uw licht.

Geef mij uw schild en

uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht,

als een toren van kracht,

wijs mij omhoog

waar uw liefde mij wacht.

Hemelse Koning,

die het kwaad overwon,

als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde,

getooid als een bruid,

gaat mijn verlangen

nog meer naar U uit.

Moment van stil gebed
Woord van verwachting
Groet namens God

Zingen: Psaim43:3en 4

Zend, HEER,

Uw licht en waarheid neder,

En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;

Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 50-58

Geef mij uw wijsheid,

uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader

en ik als uw kind

dat in uw armen

geborgenheid vindt.

Wat baat mij rijkdom

of eer van een mens:

bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning,

pas dan ben ik rijk.

Stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit.

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de

bron van vreugd;

Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',

Mij eindeloos verheugt.

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet
kunnen beérven, en de vergankelijkheid beérft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie,



ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de
laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit
sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En wanneer dit
vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke
zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat
geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw
prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 56 De prikkel nu van de dood is de zonde,
en de kracht van de zonde is de wet. 57 Maar God zij dank, Die ons de
overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde
broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de
Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan.

Zingen: Psalm 16:2en 3

U vult mijn beker, wat een overvloed.
U geeft mij levensruimte, wat een
zegen.

Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent
goed!

U wijst mij dag en nacht de juiste
wegen.

Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen.

U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.
Verkondiging

Zingen: Psalm 118: 9 en 10

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Ik ben zo blij, ik weet mijzelf beschermd.
Wat zou mij ooit nog doodsangst
kunnen geven?

HEER, omdat U zich over mij ontfermt

is niet het graf het einddoel van mijn
leven:

U zult mij tot de volle glorie leiden.
Royaal mag ik genieten aan uw zijde.

De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.

Nu worde 't offer onzer vreugde

op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,

o God, U roemen wijd en zijd.

Laat aller lof ten hemel rijzen:

Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk.



Kinderlied: Van A tot Z

A van Almachtig

B van Bevrijder

Cis van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar

E is van Eeuwig

F van Formeerder, Hij schiep het heelal

Refrein:

Van AtotZ

bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer

M van Messias

N is van Ned'rig

O is van Opstanding

P van Profeet

Qvan I.Q. onze God is de slimste
Ris van Rots en

S is van Schild

(refrein)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,

daald' een engel af,

heeft de steen genomen

van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede
geeft?

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie
groot,

Zegen

G van Gekruisigd

H is van Hoeksteen

| van Immanuél, God is met ons

Jis van Jezus

K is van Koning

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek

Verlosser is V

W is de Weg

X voor eXtra bijzonder

1) voor lJzersterk

Z van Zoon van God

(refrein)

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen
weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd' en welgezind,

en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



