
SLOTZONDAG 
 

Liturgie voor de middagdienst op zondag 23 juni 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 10.00 uur  Middagdienst: 14.00 uur 

Ds. A.C. van der Wekken Ds. G. op ’t Hof 

Gastgezin: fam. R. Cannegieter Gastgezin: R. Cannegieter 

Oppasdienst (0-3) 
Geertje Davids 
Karlein Westra 
Evelien de Boer 

Oppasdienst (3-6) 
Gendia Munneke 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (0-4) 
Aukje Kloosterhuis 
Yvonne Cannegieter 

 

*** 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Opwekking 430 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
 
 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 585 – Ooit komt er een dag 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen 
zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 



Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
(refrein) 
 

Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 
(refrein)

Gebed  
 
Schriftlezing: Johannes 10: 11 – 15 
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 
Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, 
ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze 
en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en 
zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de 
Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de 
Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: Opwekking 811 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw 
trouw. 
 

Laat mij weer juichen, weer dansen 
in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw 
aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij 
vrij. 
 

Laat mij weer juichen, weer dansen 
in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw 
aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen 
in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw 
aangezicht. 

 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 



Laat mij weer juichen. 
Laat mij weer dansen. 
Laat mij weer leven. 
Laat mij weer juichen, weer dansen, 
weer leven. 

Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

 
Verkondiging: Tekst: Johannes 10: 11 Jezus is de Goede Herder 
 
Zingen: Opwekking 789 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 

 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw 
houdt stand. 
(Refrein) 
 
 
 

Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten 
kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. (2x) 
(Refrein) 

Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk 
 
Zingen: Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles 
nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank 
van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. 

 
Refrein: Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 



De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
 
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten 
Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. 
Refrein 2x 

Naam boven alle namen. (10x) 
Refrein 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotzang: Opwekking 710 – Zegen ons 
Zegen mij op de weg die ik moet 
gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal 
staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt 
voor mij. 

 
Zegen ons waar we in geloof voor 
leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde 
geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen 
zijn. (2x) 

Slot: 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


