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Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Gezang 26: 1 en 4
Daar is uit 's werelds duistre wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bidt het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
Stil gebed 
Votum 
 
Zingen: Psalm 18: 8 en 9 (OB) 

Hun zijt Gij goed, die goedertieren 

hand'len; 

Oprecht bij hen, die in oprechtheid 

wand'len. 

Gij houdt U rein bij hen, die rein zijn, 

maar 

Verkeerden toont Gij U een worstelaar. 

Want Gij verlost het volk, door druk 

gebogen, 

Maar werpt ter neer, die groot zijn in 

hun ogen. 

Door U, o Heer, geeft mijne lamp haar 

licht. 

Mijn God verdrijft den nacht uit mijn 

gezicht. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1 - 7 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
 
 
 
 

Ik kan met U door sterke benden 

dringen; 

Met mijnen God zelfs over muren 

springen. 

Des Heren weg is gans volmaakt en 

recht, 

Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij 

zegt. 

Hij is een schild en schutsheer voor den 

vrome, 

Voor wie tot Hem de toevlucht heeft 

genomen, 

Wie is een God, als Hij, in tegenheên? 

Wie is een rots, dan onze God alleen? 
 

 
 
 

 
1 En dit zijn de laatste woorden van David. 
David, de zoon van Isaï, spreekt; 
de man die hoog is opgericht, spreekt, 
de gezalfde door de God van Jakob, 
en lieflijk in psalmen van Israël. 
2 De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, 
en Zijn woord is op mijn tong. 
3 De God van Israël heeft gezegd, 
de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: 
Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, 
een Heerser in de vreze Gods. 



4 Hij is als het licht van de morgen, 
wanneer de zon opgaat, 
een morgen zonder wolken; 
als de glans na de regen, 
die groen laat opkomen uit de aarde. 
5 Hoewel mijn huis zo niet is bij God, 
heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, 
in alles geordend en bewaard. 
Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, 
hoewel Hij het nog niet laat opkomen. 
6 Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken, 
die weggeworpen worden; 
want met de hand kan men ze niet pakken. 
7 Maar ieder die ze wil aanraken, 
voorziet zich van ijzer of hout van een speer; 
ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. 
 
Zingen: Psalm 72: 4 en 6 (NB) 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Prediking 
 
Zingen: Psalm 89: 1 en 15 (OB) 
'k Zal eeuwig zingen van Gods 
goedertierenheên, 
uw waarheid t' allen tijd, vermelden 
door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe 
gunstbewijzen 
naar uw gemaakt bestek, in 
eeuwigheid zal rijzen; 
zo min de hemel ooit uit zijnen stand 
zal wijken, 
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of 
bezwijken. 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
 

Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
 
 
 
"'k Heb eens gezworen bij mijn eigen 
heiligheid; 
zo Ik aan David lieg', zo hem mijn 
woord misleid'; 
zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal 
heerlijk pralen, 
zo duurzaam als de zon, zo glansrijk 
als haar stralen;  
bevestigd als de maan; en aan des 
hemels bogen, 
staat mijn getuige trouw te schitt'ren 
in elks ogen." 
 
 
 
 
 



Kinderlied: ‘Hoger dan de blauwe..’ 
Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de Vader in de hemel 
die van alle kind’ren houdt. 
  
Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij, 
kent hun tranen en hun pijn, 
ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een helper zijn. 
  
Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen onze handjes saam: 
Heer die altijd naar ons luistert, 
neem nu ons gebedje aan. 
Amen. 
 
Zingen: Enige Gezangen 3: 1, 4 en 5 
Lof zij den God van Israel, 
Den Heer', die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks 
ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
 
Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez' zon een helder licht. 
Dat hem in schauw des doods 
bestraalt, 
Op 't vredepad zijn voeten richt. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 80: 1, 2 en 6 (DNP) 
Hoor naar ons bidden, trouwe herder, 
en leid uw Israël weer verder. 
Kom, koning van de heerlijkheid, 
omgeef ons met uw majesteit. 
God, toon uw vriendelijk gezicht;  
verschijn in uw bevrijdend licht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus wordt des Heeren volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheen, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' 
ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen 
staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer van de sterke hemelmachten, 
laat ons niet langer biddend wachten. 
Wij drinken tranen bij ons brood; 
de vijand spot met onze nood. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn in uw bevrijdend licht 



Leg toch uw boosheid weer aan 
banden; 
leg zegenend op ons uw handen. 
Dan roepen wij uw naam weer aan, 
gaan wij nooit meer bij U vandaan. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn in uw bevrijdend licht. 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       *** 

 
                   Wij willen Jezus uitstralen door liedevol te getuigen 
 


