
 

Liturgie voor de morgendienst 
 op zondag 16 februari 2020, 

in de christelijke gereformeerde kerk  
te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur 

Kand. A. Veuger Kand. A. Veuger 

Gastgezin: fam. R. Cannegieter Gastgezin: fam. R. Cannegieter 

Oppasdienst (0 t/m 
2) 
Grean Jonker 
Gerlies Meijer 
Marijke Cannegieter 

Oppasdienst (3 t/m 
5) 
Anka Koerts 
Leonie Cannieter 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Yvonne Cannegieter 
Elisabeth Raveling 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, 

naar de heer E. Wesseling en worden weggebracht door Mark Davids. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.  
 Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 

maand. Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud 
van de gebouwen. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. 
 Potgrondactie JV: Bestelformulieren voor de potgrondactie (en planten) 

kunt u vinden in de ontmoetingshal. U kunt deze formulieren tot 1 maart 
inleveren. Online bestellen? Dit is ook mogelijk: 
www.cgkpekela.nl/potgrondactie-jv 

 
Mededelingen D.V. 

 Zondag 23 februari: Volgende week zondag beginnen de diensten om 
09.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt prof. dr. Maris 
voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. H. Braam. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 92: 1 en 8 (NB) 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (OB) 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor den Opper- 
heer, 
'k zal psalmen zingen tot zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken 
stuit'. 
'k zal in den dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 
Zingen: Opwekking 350 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w' ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
 

Zij zullen vruchten dragen 
voor 's HEREN heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 
 
 
 
 
 
 
Ik zal, o HEER, uw wonderdaân, 
uw roem den volken doen verstaan; 
want uwe goedertierenheid. 
is tot de heem'len uitgebreid . 
uw waarheid heeft noch paal noch 
perk, 
maar streeft tot aan het hoogste 
zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' uw grootheid 
zingen. 
 
 
 
 
 
 
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
 
 



Schriftlezing: Lucas 13: 1 - 9
1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de 
Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 
2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere 
zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden 
hebben? 
3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 
4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, 
denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in 
Jeruzalem wonen? 
5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 
 
6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard 
geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 
7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken 
aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde 
nutteloos? 
8 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, 
totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 
9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog 
omhakken. 
 
Zingen: Gezang 78: 1 en 2 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Verkondiging over Lucas 13: 6 - 9 
 

       De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 1: 1 en 2 (OB) 
Welzalig hij, die in der bozen raad, 
niet wandelt, noch op 't pad der 
zondaars staat, 
noch nederzit, waar zulken 
samenrotten, 
die roekeloos met God en 
godsdienst spotten, 
maar 's Heren wet blijmoedig dag en 
nacht 
herdenkt, bepeinst en ijverig 
betracht. 
 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 477 
Geest van hierboven, leer ons 
geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan.  
Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan.  
Halleluja! 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want hij zal zijn gelijk een frisse 
boom, 
in vetten grond geplant bij enen 
stroom, 
die op zijn tijd met vruchten is 
beladen 
en sierlijk pronkt met onverwelkte 
bladen. 
Hij groeit zelfs op in ramp en 
tegenspoed, 
het gaat hem wel, 't gelukt hem wat 
hij doet. 
 
 
 
 
 
Wat kan ons schaden, wat van U 
scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook 
lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht 
aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn.  
Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 
 


