
 

Liturgie voor de morgendienst 
 op zondag 8 maart 2020, 

in de christelijke gereformeerde kerk  
te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 16.30 uur 

Prof. Dr. A. Huijgen Ds.A.C. van der Wekken 

Gastgezin: fam. W. Cannegieter Gastgezin: fam. W. Cannegieter 

Oppasdienst (0 t/m 2) 
Karlein Westra 
Anka Koerts 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3 t/m 5) 
Stefan Jonker 
Stan Drent 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Geeke Wijsbeek 
Janita Banninga 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar 

Klazien v/d Kooij en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. Woensdag 
11 maart (Biddag) zijn de bloemen voor onze koster Klasina Wubs. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie.  

 Zondagsschool: Vandaag is er zondagsschool tijdens de morgendienst in zaal 
1 en 3. Vanmiddag is er geen zondagsschool. 

 Actiedag JV: Komende zaterdag, 14 maart, houdt de JV een actiedag. In het 
gebouw bent u van harte welkom om een kop koffie met een zelfgebakken 
gebakje te kopen. Elkaar ontmoeten en tegelijkertijd de JV steunen met een 
bijdrage! De actiedag duurt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op deze ochtend is 
uw potgrond en plant(en) ook op te halen.  

 Jaarboek CGK: tot en met woensdag 11 maart kunt u het jaarboekje bestellen 
via de inschrijflijst in de hal of bij br. Geertsema. Vanaf dit jaar is het niet 
meer mogelijk om het jaarboekje in de boekhandel  te kopen. 

Mededelingen D.V. 
 Kindermiddag biddag: Komende woensdagmiddag is er een kindermiddag 

voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar. De middag begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Locatie is het gebouw. 

 Biddag 11 maart: Komende woensdag is het Biddag. De avonddienst begint 
om 19.30 uur. St. J. van Limbeek hoopt voor te gaan. Aansluitend aan de 
dienst staat de jaarlijkse gemeentevergadering gepland. Gastgezin deze 
avond is fam. N. Davids. 

 Zondag 15 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur 
en om 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan. 
Tijdens de middagdienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan. Gastgezin voor 
deze zondag is fam. M. Eelsing.  

 Toerustingsavond 26 maart: Op donderdag 26 maart worden alle ouders 
verwacht bij de toerustingsavond voor het jongerenwerk. In samenwerking 
met meerdere gemeenten is er gewerkt aan een groeiplan. Meer informatie 
over deze avond volgt. Zet u deze avond alvast in de agenda? 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 281 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 180: 1, 5, 6 en 7 
Gethsémane, die nacht moest 
eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg 
genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet 
terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 
In angst en tranen werd zijn strijd 
gestreden. 
Toen kon Hij toebereid naar voren 
treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht 
verzinnen, 
Hem niet verwinnen. 
 
Lezing van de Wet 
 
Zingen: Psalm 19: 4 en 5 (NB) 
Des HEREN vrees is rein, 
zo zal ik zeker zijn 
van d'allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, 
bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, 
meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd 
wezen, 
tot aan het eind der wereld moet Hij 
vrezen, 
zijn eigen jongeren in slaap te 
ontdekken. 
Wat zou hen wekken? 
 
Hier zijn wij, Heer, een afgeweken 
schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw 
waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 
 
 
 
 
blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zo helpt Gij, God, uw knecht, 
en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, 
wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, 
verdwaal ik altijd weer 
op zelf gekozen wegen. 
O, reinig metterdaad 
mij van 't verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lukas 22: 39 - 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en 
ook Zijn discipelen volgden Hem. 
40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in 
verzoeking komt. 
41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer 
en bad: 
42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, 
maar de Uwe geschieden. 
43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 
44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als 
grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. 
45 En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond 
hen slapend van droefheid. 
46 En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking 
komt. 
47 En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, die Judas 
heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om Hem te kussen. 
48 En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? 
49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen 
Hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op in slaan? 
50 En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn 
rechteroor af. 
51 Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn 
oor aan en genas hem. 
52 En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en 
de oudsten die op Hem afgekomen waren: Bent u eropuit gegaan met zwaarden 
en stokken als tegen een misdadiger? 
53 Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar Mij 
uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. 



Zingen: Psalm 69: 3 en 5 (NB) 
Het is om U dat ik word afgeweerd, 
om U draag ik het brandmerk van de 
schande, 
verbroken zijn de broederlijke 
banden, 
de ijver voor uw huis heeft mij 
verteerd. 
De smaad van wie U smaadt kwam op 
mij neer 
en met de vinger word ik nagewezen. 
Mijn rouw en tranen keren tot mij 
weer. 
In aller oog moet ik verachting lezen. 
 
 
 
Verkondiging over Lukas 22: 48 
  

 ‘Verraad door een kus’ 
 
Zingen: Psalm 118: 3 (NB) 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men bouwt op man en 
macht. 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten 
wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des HEREN 
de knellende omsingeling. 
 
Dankgebed  
Inzameling van de gaven 
 
Kinderlied: ‘Kom aan boord’ 
Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet. 
Voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
kom maar aan boord! 

Verberg uw aangezicht niet voor uw 
knecht, 
bang is het mij te moede, houd mij 
staande. 
Gij kent mijn smaad, mijn schande en 
mijn schaamte, 
spreek over hen die mij benauwen 
recht! 
Nergens is troost en nergens medelij! 
Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te 
drinken. 
Kom nader, HEER, en maak mijn leven 
vrij 
dat mij het hart niet gans en al 
ontzinke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrein: 
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde. 
Pak die uitgestoken hand 



Voor het meisje dat blijft denken: 
alles gaat bij mij steeds mis. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
kom maar aan boord! 
 
Kom aan boord …(2x) 
 
Zingen: Gezang 182: 1 en 6 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 
 


