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Welkom
Zingen: Opwekking 767
Hoe mooi en hoe heerlijk En het mooiste geschenk
als wij als familie, wordt ons gegeven:
als broers en als zussen, de zegen van God,
om elkaar geven een eindeloos leven.

en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Stil gebed, votum



Zingen: Opwekking 687:1en 2
Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan;

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

We luisteren naar Gods wil voor ons leven: Romeinen 12

Zingen: Opwekking 687: 3 en 4
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan;

spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Gebed
Schriftlezing: Markus 8: 1 - 21

Zingen: Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan

En U kent mijn gedachten,

Mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
Die zijn voor U bekend

En waar ik ook naar toe zou gaan,

Ik weet dat U daar bent.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef;

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij

En naast mij

En om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij

En naast mij

En om mij heen,

Elke dag.



Heer, U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot

Ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Verkondiging

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
Dat U mijn leven kent

En wat er ook gebeuren zal,

Dat U steeds bij mij bent.

Zingen: Opwekking 688 - Genade zo groot

Genade zo groot,

aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien,
want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,

de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg;

zijn bloed reinigt mij.

Liefde zo groot,

die stand hield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij.

Liefde zo groot,

wiens kracht onverslaanbaar is,
verdrijft elke duisternis;

nu zijn wij vrij.

Danken en bidden

Zingen: Een toekomst vol van Hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Refrein:

En al wat ik heb,

leg ik voor Hem neer,
mijn verlosser en heer,
die mij liefheeft.

Refrein:

En al wat ik heb,

leg ik voor Hem neer,
mijn verlosser en heer,
die mij liefheeft.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.



Zegen

Zingen: Gezang 456: 3

Amen, amen, amen,

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,
Amen, God, Uw Naam ter eer!

Zingen: Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,

want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Refrein:

Voor eeu-wig is uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten wie er regeert,
naam boven alle namen, hoogste Heer!

(Refrein 2x)

Naam boven alle namen. (10x)

Refrein

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen



