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Welkom  
 
Zingen: Opwekking 785 
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet 
beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
(2x) 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
(refr. 3x) 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 119: 49, 60 en 64 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart  
bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend 
is 
zal 't als een licht het duister op 
doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel 
gewis, 
uw kennis maakt onkundigen 
ervaren. 
 
Een smekeling, zo kom ik tot uw 
troon: 
leg met uw woord beslag op mijn 
gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid 
woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand 
wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar 
en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij 
nachten. 
 

Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste 
Heer! 
 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
(refr.) 
 
 
 
 
 
Zie hoe ik uw vermaningen bemin; 
wil mij goedgunstig tot het leven 
leiden. 
Ik heb uw waarheid lief met ziel en 
zin, 
uw woord dat goed en kwaad leert 
onderscheiden. 
Uw woord, o HEER, houdt alle 
waarheid in, 
uw heilig woord is recht voor alle 
tijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijbellezing: Daniël 2: 13 - 19 
13 De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men 
zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. 
14 Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het 
hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van 
Babel ter dood te brengen. 
15 Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: 
Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch 
Daniël de zaak weten. 
16 Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd 
wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. 
17 Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden 
Hananja, Misaël en Azarja weten, 
18 opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om 
barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men 
Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen 
omkomen. 
19 Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. 
Daarop loofde Daniël de God van de hemel. 
 
Meditatie 
 
Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Gebed 



Zingen: Opwekking 789 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
(refr.) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
(refr.) 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


