
Liturgie voor de online dienst op zondag 19 april 2020 
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Opgenomen in de Christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 

Voorganger: Kandidaat J. van Limbeek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Opwekking 714  
Al laat de zon zich niet meer zien 
aan 't einde van de nacht. 
Al wordt mijn lichaam niet voorzien 
van levenslust en kracht. 
Al ga ik door mijn zwaarste strijd, 
dan nog zing ik uw lof. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
  
Al kom ik in gevangenschap 
omdat ‘k in U geloof. 
Al neemt men mij het leven af 
en wordt mijn licht gedoofd. 
Al word ik dag aan dag verleid, 
U bent en blijft mijn God. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
  
Al is de dag gevuld met pijn 
en brengt de nacht geen rust. 
Al is aan ’t einde van de lijn 
mijn heilig vuur geblust. 
Mijn God ik ben U toegewijd, 
U bent mijn kracht, mijn rots. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
  
U laat mij nooit meer los. 
 



Stil gebed en Votum 
 
Zingen: Psalm 27: 4 en 7 (NB) 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Lezing van Gods Wet 
 
Zingen: Psalm 103: 2, 5 en 7 (OB) 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 
 
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 
 
Geen vader sloeg met groter mededogen 
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 



Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 21:1-14 & Hooglied 2:3-9; 8:6-7 
 
Aanspraak kinderen  
 
Zingen kinderlied: Opwekking voor kids 11 
Gewoon maar een knecht,  
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U. 
Eenvoudig en echt,  
U de Heer, ik de knecht,  
zo wil ik zijn voor U. 
  
Gewoon maar een knecht,  
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U. 
U dienen als Heer,  
niets minder, niets meer, 
zo wil ik zijn voor U. 
  
Gewoon maar een knecht,  
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U. 
Ik meen het oprecht: 
Heer, doen wat U zegt, 
zo wil ik zijn voor U. 
 
Prediking 

Preektekst: Johannes 21: 7a 
 
Zingen: Psalm 146: 5, 6 en 8 (OB) 
't Is de HEER, die 't recht der armen, 
Der verdrukten gelden doet; 
Die, uit liefderijk erbarmen, 
Hongerigen mild'lijk voedt; 
Die gevang'nen vrijheid schenkt, 
En aan hun ellende denkt 
 
't Is de HEER, wiens mededogen 
Blinden schenkt het lieflijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht; 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 
 
't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 



Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Schriftberijming 22: 3, 4, 5 en 6 
Hij werd een mens, in needrigheid, 
en, levend uit gehoorzaamheid, 
heeft Hij aan U zich toevertrouwd: 
tot in de hof, tot aan het hout. 
 
Daarom heeft God zijn knecht die leed 
met alle macht en eer bekleed: 
zijn hoge naam, die Heere luidt, 
gaat boven alle namen uit. 
 
Dat God zijn offer heeft aanvaard 
wordt in het einde openbaar, 
als elke tong van Hem getuigt 
en elke knie voor Hem zich buigt, 
 
als alle vlees de Vader roemt 
en Jezus Christus Heere noemt. 
Leer ons de weg die Christus ging: 
de weg van zelfverloochening. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotzang Opwekking 71  
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
  
(refrein) 
 



Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
  
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegenbede 
 
 


