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Voorganger: ds. A. Huijgen 
 

‘God wil ons vast niet doden’ 
 
Welkom 
 
Voorzang: Opw. 281, Als een hert dat verlangt naar water 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 



Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Opw. 815 Vul dit huis met uw glorie 
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U  
en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid.  

 
Refrein: 
Heilig, heilig, 
heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 

 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
(Refrein 2x) 

Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 
 
 
 

 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 

Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 

Gebed 
 
Lezing Wet 
 
Zingen: Opw. 770, Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
 
 



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
(Refrein) 
 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Schriftlezing: Richteren 13 (HSV) 
 
Zingen: Ps. 56:3,4 NB 
Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld 
en al de tranen, in mijn oog geweld, 
bijeengegaard en in uw boek geteld: 
alles ligt voor U open. 
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! 
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
De Here is mijn held! 
 
Geloften heb ik toegezegd, mijn God, 
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, 
laat mij nu voor de redding van de dood 
lofoffers U betalen. 
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale 
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, 
dat ik mag wandelen en ademhalen 
in 't licht dat leven doet! 
 
Verkondiging: tekst Richt. 13:23 ‘God wil ons vast niet doden’ 
 



Zingen: Ps. 85:3,4 NB 
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de HERE die ons zegent met zijn goed. 
 
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
Dankgebed 
Inzameling van gaven 
 
Zingen: Gez. 304:1,2,3 LvK 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Zegen 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


