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Welkom + Mededelingen:

Openingslied: Psalm 33:1, 10 (OB)
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,

Met de schoonste galmen;

Roept Zijn weldaan uit;

Laat de keel zich paren

Met den klank der snaren;

Looft Hem met de luit.

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;

Hij zal hen nimmer om doen komen

In duren tijd en hongersnood.

In de grootste smarten

Blijven onze harten

In den HEER gerust;

'k Zal Hem nooit vergeten,

Hem mijn Helper heten,

Al mijn hoop en lust.

Stil gebed (staand)
Votum en groet

Zingen: Psalm 118:1 (NB)

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israél, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gebed om Leiding van de Heilige Geest



Zingen: Psalm 30:1, 2 (NB)

Dank, HEER, Gij hebt het niet gedoogd,
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd!
Mijn God, om hulp riep ik U aan,

en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan!
Het donker doodsrijk met zijn dreiging
werd tot een schaduw die voorbijging.

Heft tot zijn eer een lofzang aan,

gij die den HEER zijt toegedaan.

Zijn gramschap duurt een kleine tijd,
een leven zijn goedgunstigheid.

Die wenend 's nachts is neergezegen
gaat met gejuich het zonlicht tegen.

Schriftlezing: Psalm 30:1-13 (HSV)
Verkondiging:

Zingen: Psalm 30:3, 4, 5 (NB)

Hoe zorgeloos had ik gedacht

dat ik, bevestigd door uw kracht,

o HERE, boven elk gevaar

stond als een berg, onwankelbaar!
Maar nauwlijks hieldt Gij U verborgen,
of mij omringden schrik en zorgen.

Ik riep U aan in grote nood:

'Ach HEER, wat winst is in mijn dood?

Zal ik nog zingen tot uw lof,

als ik terneerlig, stof in stof?

HEER, hoor mij, zend mij uw bescherming!
HEER, red mij, toon mij uw ontferming!'

Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei!

Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan,
dat ik zou zingen tot uw ere

in eeuwigheid, mijn God, mijn HERE!

Gebeden en voorbede



Zingen: Psalm 118:7 (DNP)

Wij zegenen de grote koning

die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.

Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
met groene twijgen in de hand.

Laat iedereen zijn goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Geloofsbelijdenis (staand)

Zingen: (staand) Gezang 481:1, 2, 4 (LvdK)
O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

Zegenbede

Collectemoment



