
 
 

Liturgie voor de dienst op zondag  
17 januari 2021, 

 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Welkom en Mededelingen 
 
Zingen: Ben je groot of ben je klein 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
  
 
 

Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou!

 



Zingen: Daarom bidden wij 
Soms dan hoor je 
mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 

Maar gelukkig mag ik weten, 
als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 

  
In de bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 
al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 
ons klaar. 

En daarom bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus de 
Heer. 
 

 
Stil gebed en (staand) 
Votum + Groet  
 
Zingen: Opwekking 715 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw 
om de levende God. 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U. 

  
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
  

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn 
in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op 
U. 
Wat hou ik van uw huis. 

 



Gebed om Leiding van de Heilige Geest 
Woorden van God 
 
Zingen: Opwekking 534 (Opname Combo) 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
De Mensenzoon, 
de Zoon van God 
zal koning zijn. 
Jezus, 
Hij offerde zichzelf; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
  

Refrein: 
En zijn koninkrijk kent geen grens 
en haar heerlijkheid kent geen eind, 
nu de majesteit en luister 
van de Vredevorst verschijnt. 
Hij zal koning zijn, 
Hij zal heerser zijn 
en regeren met macht  
en in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 

  
Jezus, 
zo lief had Vader ons. 
Hij was Gods trouw, 
Hij was Gods Woord, 
aan ons getoond. 
Jezus, 

beeld van Gods heiligheid; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
(refrein) 

 
Schriftlezing: Handelingen 14:5-18 (HSV) 
5 En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden, met 
hun leiders, om hen smadelijk te behandelen en te stenigen, 6 vluchtten 
zij, toen dit tot hen doorgedrongen was, naar de steden van Lycaonië, 
namelijk Lystre en Derbe, en de omgeving ervan. 7 En zij verkondigden 
daar het Evangelie. 8 En er zat in Lystre een man die geen macht had over 
zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen 
lopen. 9 Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en 
toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, 10 zei hij met luide 
stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. 11 En de 
menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en 
zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en 
naar ons afgedaald. 12 En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, 
omdat hij het woord voerde. 13 En de priester van Zeus, wiens tempel 
vóór hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen 
met de menigten offeren. 14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus 
dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en 
riepen: 15 Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, 
en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren 
tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, 



gemaakt heeft. 16 Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de 
heidenen hun eigen wegen laten gaan, 17 hoewel Hij Zichzelf toch niet 
onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en 
vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. 18 En 
door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van 
weerhouden, aan hen te offeren.  
 
Zingen: Vader God 
Vader God, ik vraag me af, 
hoe ik ooit heb geleefd 
zonder te weten dat uw vaderhart 
al zolang om mij geeft. 
Maar nu ben ik uw kind, 
nu mag ik wonen in uw huisgezin 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 

want, Vader, U bent altijd bij mij. 
  
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
zolang ik leef. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Liefde was het 
Liefde was het, onuitputt'lijk, 
liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
  

Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 

Gebeden en voorbede 
Inzameling van gaven 
 
Zingen: Psalm 150:1, 2 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

Zegenbede 


