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“Het bloed van het Paaslam voor ons” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Welkom en mededelingen  

 

Kindermoment 

 

Zingen: Gezang 44: 1,2,3 (Liedboek voor de kerken, ‘Dank, dank nu allen God’)  

Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Moment van stil gebed 

Woord van verwachting 

Groet namens God 

 

Zingen: Psalm 118: 1,5 (NB) 

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

De HEER is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof den HEER mijn leven lang. 

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht: 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 

Gebed om de Heilige Geest 

 

De wet van God 

 



Zingen: Psalm 51 (The Psalm Project, ‘Witter dan sneeuw’) 

Was mij witter dan sneeuw 
Was mij schoon van mijn schuld 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw 
Wees genadig, o God 
Heb met mij toch geduld 
Wees barmhartig 
Ik pleit op Uw trouw 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't 
licht 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 
Was mij witter dan sneeuw 
Laat mij rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 

 
Was mij witter dan sneeuw 
Maak mij sterk door Uw Geest 
Schep een zuiver hart diep in mij 
Laat mij dicht bij U zijn 
U alleen, Heer, geneest 
Van mijn zonde en schuld 
Spreek mij vrij 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't 
licht 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't 
licht 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 

 
Was mij witter dan sneeuw 
Laat mij rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
Was mij witter dan sneeuw 
Was mij schoon van mijn schuld 

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw 
Wees genadig, o God 
Heb met mij toch geduld 
Wees barmhartig 
Ik pleit op Uw trouw 

 

Schriftlezing: Exodus 12: 1-14 (HSV) 

 

Zingen: 542: 1 en 4 

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?  

Daar is kracht in het bloed!  

Daar is kracht in het bloed!  

Weet, dat Uw redding zoveel heeft 

gekost.  

Daar is kracht in het bloed van het Lam. 

  

Daar is kracht. kracht,  

wonderbare kracht,  

in het bloed van het Lam:  

Daar is kracht, kracht,  

wonderbare kracht,  

in het dierbaar bloed van het Lam. 

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.  

Daar is kracht in het bloed!  

Daar is kracht in het bloed!  

Hoort naar Zijn Woord en gelooft in 

Hem nu,  

daar is kracht in het bloed van het Lam! 

 

Daar is kracht. kracht,  

wonderbare kracht,  

in het bloed van het Lam:  

Daar is kracht, kracht,  

wonderbare kracht,  

in het dierbaar bloed van het Lam.

Verkondiging: Het bloed van het Paaslam voor ons 

 



Zingen: 523: 1 en 3 

Veilig in Jezus' armen 

Veilig aan Jezus' hart! 

Daar in Zijn teêr erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart, 

Hoor, 't is het lied der eng'len, 

Zingend van liefd' en vreê. 

Ruisend uit 's hemels zalen, 

Over de glazen zee. 

  

Refrein: 

Veilig in Jezus' armen, 

Veilig aan Jezus' hart. 

Daar in Zijn teêr erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart, 

 

 

 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

Totdat het duister vliedt, 

En 't oog aan gindse kusten 

Uw heillicht gloren ziet. 

  

Refrein: 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

 

 

 

Dankgebed 

 

Inzameling van de gaven 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 68: 10,17 (OB) 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 

Uit Uw verheven heiligdom, 

Aanbidd'lijk Opperwezen! 

't Is Isrels God, die krachten geeft, 

Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 

Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 

 

 

 

 

Zegen 

 


