
LITURGIE  
 

voor de online middagdienst  
op zondag 21 maart 2021 in de  

Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
 

 

 
In deze dienst zal kandidaat J.R. Bulten een preekvoorstel 

doen ten behoeve van het classisexamen 
 
 

*** 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 32 (The Psalm Project) 
Zo liefdevol Heer rust op mij uw oog 
U leidt mij uit de diepte weer omhoog 
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan 
als nieuwgeboren ziet u mij nu aan 
U zult mij voortaan door uw trouw bewaken 
U zult mijn leven vol van vreugde maken 
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan 
U gaat mij voor u maakt voor mij ruim baan 
 
Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan 
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan 
Zwaar woog uw hand op mij Heer dag en nacht 
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht 
Mijn ontrouw Heer heb ik aan U beleden 
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden 
Ben ik om omringd door storm en watervloed 
Op U vertrouw ik Heer, U die mij hoedt 
 
U zult mij voortaan door uw trouw bewaken 
U zult mijn leven vol van vreugde maken 
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan 
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
 
Zingen: Psalm 103 (NL Zingt) 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen 
Hij weet dat wij uit stof aan 't licht gekomen 
Slechts leven op de adem van zijn stem 
 
Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen 
En zijn gerechtigheid de eeuwen door 
Zijn heil omsluit de komende geslachten 
Zo volgen zij die zijn verbond betrachten 
Van zijn barmhartigheid het lichtend spoor  
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Jesaja 55 (HSV) 



 
Zingen: Er is een Heer (NL Zingt) 
Jezus sprak hier op aard': 
Mensen kom tot Mij, 
dat is Mij alles waard, 
Ik maak waarlijk vrij. 
 
 
 

Refrein 
Er is een Heer,  
er is een Heer, 
er is een Heer, 
er is een Heer. 
Alleen Hij wacht,  
totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 

 
Stel niet uit. Zeg tot Hem: 
wees nu ook mijn Heer. 
Luister steeds naar zijn stem, 
Hij geeft leven weer 
Refrein 
 

Spoedig komt Christus weer. 
Heel de schepping buigt 
vol ontzag zich terneer. 
Hij is aller Heer. 
Refrein  

Verkondiging De HEERE God zoeken en vinden:     
  

1) de verkeerde weg verlaten     
 2) de goede Weg bewandelen 

 
Zingen: God enkel licht (NL Zingt) 
God enkel licht, 
voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, 
met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden. 
 

Der sterren pracht 
is bij Hem nacht, 
hoe hel zij schitt'ren mogen, 
en wij, belaan 
met euveldaan, 
wat zijn wij in zijn ogen? 

Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 

Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonden, 
en door zijn bloed 
wordt ons gemoed 
gereinigd van de zonden. 

Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Zingen: Psalm 95: 1, 3 (NL Zingt) 
Steekt nu voor God de loftrompet 
 Hem die ons in de vrijheid zet 
 Komt voor zijn aanschijn met verblijden 
 Brengt Hem de dank van al wat leeft 
 Hem, die ons heil gegrondvest heeft 
 Viert Hem, de koning der getijden 

 Komt, werpen wij ons voor den Heer 
 die ons gemaakt heeft biddend neer 
 wij, die het volk zijn van zijn weide 
 Want onze God, Hij gaat ons voor 
 Hij trekt met ons de diepte door 
 Zijn hand zal ons als schapen leiden 

http://www.cgkpekela.nl/collecte


 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


