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“Overgave” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Welkom + Mededelingen 
 
Kindermoment 
 
Zingen Geen Afstand – Eline Bakker 
U bent niet bang voor mijn vragen  
Mijn twijfel schrikt U niet af  
U deinst niet terug bij het zien van mijn 
falen  
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht  

U bent niet verrast als ik struikel  
niet boos of teleurgesteld  
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid  
Daar in Uw armen vind ik herstel  

 
Refrein:  
U strekt Zich uit naar mij  
Wat ik ook doe of voel  
Er is geen afstand  
Tussen U en mij  
Er is geen schaduw van  
Omkeer bij U te zien  
Er is geen afstand  
Tussen U en mij  
 
U heet mij altijd weer welkom  
U schudt het stof van mij af  
Ik zie compassie en trots in Uw ogen  
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach  
 

Niet langer gebukt onder schaamte  
U heeft mij vrijgemaakt  
Ik ga nu staan op Uw woord en beloften  
U bent een Vader die mij nooit verlaat  

Niet langer gebukt onder schaamte  
U heeft mij vrijgemaakt  
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften  
U bent een Vader die mij nooit verlaat  
(refrein) 
 
Dit is waar  
Ik hoor te zijn  
Ik dichtbij U  
U dichtbij mij  
Ik wil nu  
Niets anders meer  
Ik geef mij over  
 

Dit is waar  
Ik hoor te zijn  
Ik dichtbij U  
U dichtbij mij  
Ik wil nu  
Niets anders meer  
Ik geef mijzelf  
(Refrein) 

 
Stil gebed, onze hulp en Gods groet 
 



Zingen Psalm 68: 10 en 17 (OB) 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 
 
 
 
 
 
 

Gebed 
 
Bijbellezing Johannes 18: 1-11 NBV 
 
Zingen: Grote God wij loven u 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
'Heilig, heilig, heilig' toe! 

Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Verkondiging: Overgave 
 



Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 
  
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
  
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
(refrein) 
  
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
(refrein) 
  
Dankgebed 
 
Collecte 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Agnus Dei 
Halleluja, halleluja, 
want de Heer God Almachtig regeert! 
Halleluja, halleluja, 
want de Heer God Almachtig regeert! 
  

Halleluja, heilig, heilig   
bent U Heer God Almachtig!  
Waardig is het Lam,  
waardig is het Lam.  

U bent heilig, heilig  
bent U Heer God Almachtig! 

Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam.

    
Zegen 
 
 


