
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen  
9 mei 2021, 

 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Welkom en mededelingen  
 
Kindermoment 
 
Zingen: Psalm 27: 4 en 7 (nb) 

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'. 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 



O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op den HEER en houd u onversaagd. 

 

Moment van stil gebed 

Woord van verwachting 

Groet namens God 

 

Zingen: Opwekking 640 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

 

Refrein: 

Mijn hulp is van U, Heer, 

die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer 

die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, 

U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven, 

mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

(Refrein 2x) 

Mijn hulp is van U, Heer. 

O, van U. 

 

 

 

 

Gebed om de Heilige Geest 

De wet van God 

 



Zingen: Psalm 32: 3 (DNP) 

‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen. 

Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen. 

Verzet je niet zoals een paard dat doet, 

zoals een ezel die men dwingen moet.’ 

Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren, 

maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren. 

Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, 

Oprechten, zing het uit en breng Hem eer. 

 

Schriftlezing: 2 Timoteüs 2,1-13 (HSV) 

 

Zingen: Psalm 72: 2 en 6 (nb) 

Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, 

hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien allerwegen, 

totdat geen maan meer is. 

 

Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 

Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 

Dat opgetogen allerwegen 

de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 

van zijn doorluchte naam. 

Verkondiging: van 2 Timoteüs 2,8-13 

Hou(d)vast aan de levende Heere!  

1. levende herinnering;  

2. altijd dezelfde 

 

Zingen: Opwekking 832 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 

Want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstilt door de klank van 

Uw stem. 

Alles buigt voor Koning Jezus. 

 

U bent de held die voor ons strijdt. 

U baant de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 

neer. 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 



Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw 

grote Naam. 

Jezus, Overwinnaar! 

 

De duisternis licht op door U. 

De duivel is door U verslagen. 

Dood waar is je macht, waar is je 

prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 

De hemel juicht voor onze Koning. 

En de machten van de hel weten Wie 

er regeert: 

Naam boven alle namen, Hoogste 

Heer. 

Naam boven alle namen. 

Naam boven alle namen. 

Naam boven alle namen. 

 

 

Dankgebed 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Opwekking 123 

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij 

U. 

Ben ik ontrouw, 

Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij 

weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 

hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die 

leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in 

eeuwigheid. 

(Refrein) 

 

Zegen 

 


