ORDE VAN DIENST

voor de bevestiging van
kandidaat J.R. Bulten

Datum: zaterdag 15 mei 2021 om 14.30 uur
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Organist: br. A. Wieske
Band: Lifesong



Orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling N. Davids (ceremoniemeester)
Zingen: Gez. 305: 1 en 2

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en schrijft in harten het geheim

van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort

wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Opwekking 715

Wat hou ik van uw huis,

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw

om de levende God.



Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans

om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt

in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn

in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeén 2: 5-12 en 13: 1-8 (HSV)

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen
aan de engelen, 6 maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan
hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 7 U hebt hem voor korte
tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem
gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; 8 alle dingen hebt
U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan
Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij
echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, 9 maar wij zien Jezus met



heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen
geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van
God voor allen de dood zou proeven. 10 Want het paste Hem, om Wie alle dingen
zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te
brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. 11 Immers,
zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom
schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, 12 want Hij zegt: Ik zal Uw
Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U
lofzingen.

1 Laat de broederliefde blijven. 2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor
hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. 3 Denk aan
de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht
behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. 4 Laat het
huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers
en overspelers zal God oordelen. 5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn.
Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet
loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De
Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? 7
Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op
de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. 8 Jezus Christus is
gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Zingen: Opwekking 226

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,

die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade

Hij 't rantsoen gewillig gaf.

(refrein)



'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.

Hij kan overwinning geven

over zond' en satans macht.

(refrein)

Ik wil zingen van mijn Heiland,

hoe Hij smarten leed en pijn,

om mij 't leven weer te geven,

eeuwig eens bij Hem te zijn.
Verkondiging over Hebreeén 13: 6 en 7

Thema: ‘Jezus is altijd groter’

1. Een bemoediging voor de voorganger
2. Een aanmoediging voor de gemeente

Zingen: Zingende Gezegend 217:2en 5

2. Hier is de Schrift geopend neergelegd,

hier is het boek dat vol is van Gods daden,
hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn genade,
hier zingt een lied de lof Hem toegezegd.

5. God zij geloofd! Hem is dit huis gewijd,

de plaats waar Hij zijn vaderhart wil tonen,

totdat de bruidegom bij ons komt wonen -

dan is de kerk zijn bruid in eeuwigheid!

Bevestiging

Lezing van formulier

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN EEN DIENAAR VAN HET WOORD
Geliefden in onze Heere Jezus Christus,

De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekendgemaakt van onze broeder J.R.
Bulten, die tot dienaar van het Woord van deze gemeente geroepen is. Aangezien

niemand een wettig bezwaar tegen zijn belijdenis en levenswandel heeft
ingebracht, zullen we nu in de naam van de Heere tot zijn bevestiging overgaan.



Christus heeft zijn apostelen de opdracht gegeven: “Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding
van de wereld. Amen.”

Deze opdracht geldt heel Gods kerk tot aan de voleinding van de wereld. In de
brieven van de apostel Paulus aan Timotheus zien wij hoe in deze opdracht het
ambt van dienaar van het Woord een bijzondere plaats inneemt: “...maar wees
een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof
en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het
onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die
u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.
Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar
worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer

u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.”

We leren uit deze woorden hoe de dienaar van het Woord zich geroepen moet
weten tot het ambt. Hij ontvangt onder handoplegging de genade van de Heilige
Geest om zijn ambt op een wijze uit te oefenen zoals Paulus elders beschrijft:
“Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van
kracht en liefde en bezonnenheid.”

De dienaar is geroepen deze gave van God ten volle te gebruiken.

Allereerst zal hij het Woord van God verkondigen dat alle gezag heeft.

Ten tweede heeft de dienaar de taak om voor de gemeente en de wereld te
bidden. Ten derde zal hij in de gemeente de sacramenten bedienen.

Ten vierde zal zijn taak bestaan in het onderwijzen van de leer aan de jeugd van
de gemeente en aan anderen, die onderwijs nodig hebben. Ten vijfde zal hij
samen met de ouderlingen de leden van de gemeente bezoeken om hen

te troosten en te vermanen wanneer dit nodig is. Ten zesde zal hij samen met de
ouderlingen de gemeente leiden overeenkomstig Gods wil. Dat betekent dat zij de
gemeente de weg zullen wijzen achter Christus aan en zullen waken tegen
dwaalleer en grove zonden binnen de gemeente. Ook zullen zij de gemeente
leiden in haar roeping om getuige van Christus in de wereld te zijn. Tot deze
dienst is niemand uit eigen kracht in staat. Daarom wil God zijn dienaren daarvoor
toerusten en hen zalven met zijn Heilige Geest.

Zingen: Ps. 134: 1 OB

1. Looft, looft nu aller heren HEER',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!



Stellen van de vragen

We willen nu overgaan tot de bevestiging. Nu u, broeder J.R. Bulten, gereed staat
om uw ambt als dienaar van het Woord in deze gemeente te ontvangen, zult u
voor God en zijn gemeente antwoord geven op de volgende vragen:

Ten eerste: bent u er in uw hart van overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente
roept tot dit heilig ambt?

Ten tweede: verklaart u door Gods genade standvastig te willen staan op het
fundament van de apostelen en profeten, waarbij Jezus Christus zelf de hoeksteen
is? Aanvaardt u de Schriften van het Oude en het Nieuwe Testament als het
Woord van God en de volkomen leer van de verlossing en onderschrijft u van
harte de belijdenis van de kerk? Wijst u alles af wat met dit Woord en de
belijdenis van de kerk in strijd is?

Ten derde: belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt trouw te
zullen uitvoeren en belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis

draagt?

Ten vierde: belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, als u in
leer of leven zou zondigen?

Wat is hierop uw antwoord?

Antwoord: ja, met heel mijn hart.

Zegen

God, onze hemelse Vader, die u tot deze taak geroepen heeft, geve u de kracht,
de liefde en de bezonnenheid van zijn Heilige Geest, om deze taak met vrucht te
mogen uitvoeren, tot opbouw van zijn koninkrijk. Amen.

Zingen (onder dit zingen knielt br. Bulten): Ps. 134: 2 OB

2. Heft uwe handen naar omhoog,

Slaat naar het Heiligdom uw oog,

En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER'!



Handoplegging en uitspreken van de zegen

Prof. dr. H.G.L. Peels (Oene)

Ds. D. Dunsbergen (Enschede)

Ds. W.N. Middelkoop (Harderwijk)

Ds. A. van de Bovekamp (Scherpenzeel)
Ds. S.P. Roosendaal (Lelystad)

Ds. C.G. op "t Hof (Pekela)

Ds. W.J. van de Velde (Doetinchem)

Br. N. Davids (Pekela)

Zingen (staande): Ps. 134: 3 OB

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Woord tot de gemeente

Geliefde gemeente, neem deze dienaar, die God zelf tot u gezonden heeft, aan in
liefde, zoals geschreven staat: “Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun
onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten
afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft
immers voor u geen nut.”

Gebed
Zingen: Gez. 314:1en 2

1. Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.

Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2. Gezanten gaan door alle landen,

een heilge opdracht drijft hen voort,

zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.

Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,

de wasdom is des Heren werk.

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code



Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Opwekking 427 (staande)

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Zegen (staande)
Enkele toespraken:
- namens de kerkenraad
- namens de classis Groningen
- namens het college van hoogleraren
- namens de Hervormde gemeente Nieuwe Pekela

Dankwoord door ds. J.R. Bulten

Mededelingen ceremoniemeester



Zingen Ps. 68: 10 OB

10 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om te feliciteren en een
kopje koffie of thee te drinken



Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen



Jezus Christus is gisteren en heden

Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Hebreeén 13: 8



