
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  
 

voor de intrededienst van ds. J.R. Bulten 
op zondag 16 mei 2021 om 14.30 uur in de  

Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
 
 

*** 
 
 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 150: 1 en 3 (OB) 
Looft God, looft zijn Naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 
Looft God naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel, 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER', elk moet Hem eren; 
Al wat geest en adem heeft, 
Looft den HEER', die eeuwig leeft, 
Looft verheugd den HEER' der heren. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 4 (OB) 
Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De HEER' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Gebed om opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Hebreeën 13:17-25 
17 Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw 
zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde 
en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. 
 
 



18 Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, 
omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. 19 En ik roep u er te meer toe op dit te 
doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. 20 De God nu van de 
vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden 
heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, 21 moge u 
toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen 
welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
22 Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, 
ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. 23 U moet weten dat broeder 
Timotheüs losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien, zodra hij komt. 24 Groet al uw 
voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. 25 De genade zij met u 
allen. Amen. 
 
Zingen: Lied 260 (Weerklank) 
God maakt ons dienstbaar aan Zijn werk, 
Roept ons tot taken in Zijn kerk. 
Hij biedt genadegaven aan; 
Zijn Woord moet door de wereld gaan. 
 
Hij die het van de Heer verwacht 
En niet vertrouwt op eigen kracht, 
Komt bij de Heer in dienst te staan, 
Die voor de kudde uit wil gaan. 
 
En herder ziet naar schapen om, 
Maar is ook zelf Gods eigendom. 
Op ’s Heren zegen kan hij aan 
En zal Gods weg en wil verstaan. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 790 
God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor, naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Refrein: 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Ik vertrouw, ik vertrouw op U. 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Ik vertrouw, ik vertrouw op U. 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
Trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
 
 



Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
(Refrein) 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 
(Refrein) 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
Trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opw. 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
 

Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 

Heenzending en zegen 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 

http://www.cgkpekela.nl/collecte

