Liturgie voor middagdienst op 2° Pinksterdag 24 mei 2021

Voorganger: Ds. J.R. Bulten

Pinksteren vanuit het Johannes-evangelie



Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 343

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart,
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Stil gebed
Groet en votum

Zingen: Sela — Kom, Heilige Geest

Heilige Geest van God, Kom, o Heilige Geest,
adem in ons midden, wij wachten op U.

dan zullen wij aanbidden Vervul ons met uw kracht,
de Vader en de Zoon. Heil’'ge Geest kom nu.
Gebed

Schriftlezing: Johannes 1: 26-34 (NBV)

26 ‘Ik doop met water,” antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die
u niet kent, 27 Hij die na mij komt — ik ben het niet eens waard om de riemen van
zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanié, aan de overkant van de
Jordaan, waar Johannes doopte.

29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het Lam
van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na
mij komt lemand die meer is dan ik, want Hij was er vddr mij.” 31 Ook ik wist niet
wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israél geopenbaard zou
worden.” 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien
neerdalen, en hij bleef op Hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij
die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet
dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt
met de heilige Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van
Godis.’

Zingen: Gezang 249:1,2

Wij leven van de wind Wij delen in het vuur

Die aanrukt uit den hoge Dat neerstrijkt op de hoofden,
En heel het huis vervult De vonk die overspringt

Waar knieén zijn gebogen, Op allen die geloven.

Die doordringt in het hart, Vuurvogel van de vloed,

In de verborgen hof, Duif boven de Jordaan,

En uitbreekt in een lied Versterk in ons de gloed,

En opstijgt God ten lof. Wakker het feestvuur aan.



Schriftlezing: Johannes 7: 1-2, 14-16, 37-39

1 Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden
daar Hem wilden doden. 2 Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest.

14 Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en Hij gaf er
onderricht. 15 De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl Hij
geen opleiding heeft gehad?’ 16 Jezus zei: Wat Ik onderwijs heb Ik niet van
mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft.’

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en
Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend
water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.” 39
Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen;
de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit
verheven.

Zingen: Joh. de Heer 57

Er komen stromen van zegen, Stromen, stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd, komen als plasregens neer.
stromen, verkwikkend als regen, Nu vallen drupp’len reeds neder,
vloeien tot elk die gelooft. zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen, Stromen, stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, komen als plasregens neer.

op de valleien en bergen, Nu vallen drupp’len reeds neder,
zal er nieuw leven dan zijn. zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen, Stromen, stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer, komen als plasregens neer.

geef ons die grote verkwikking, Nu vallen drupp’len reeds neder,
geef 2’ ons voortdurend, o Heer. zend ons die stromen, o Heer.

Meditatie: stromen van levend water



Zingen: Opw. 623

Laat het huis gevuld zijn

met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn

met de wolk van mijn Geest.

Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.

Ik wil het maken tot een tempel
waar lk woon.

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.

Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.

U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.

Laat het huis gevuld zijn

met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn

met mijn geur.

Laat mijn leven in je zijn,

Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Laat het huis gekleurd zijn

door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn

en schoon.

Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Schriftlezing: Johannes 14: 15-29

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de
Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet
en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie
blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een
korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want
ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal
de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan
ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat
ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en
bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en
wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de
Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie
ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij
zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik
tegen jullie gezegd heb.

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord
dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn



dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu,
voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Zingen: Gezang 285

Geef vrede, Heer, geef vrede, Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang, Gij die de vrede zijt,

Er wordt zo veel geleden, Die voor ons heeft geleden,
De mensen zijn zo bang, Gestreden onze strijd,

De toekomst is zo duister Opdat wij zouden leven

En ons geloof zo klein; Bevrijd van angst en pijn,

O Jezus Christus, luister De mensen blijdschap geven
En laat ons niet alleen! En vredestichters zijn.

Schriftlezing: Johannes 20: 19-23

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in
hun midden staan en zei: ‘lk wens jullie vrede!” 20 Na deze woorden toonde Hij
hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden,
zo zend Ik jullie uit.” 22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang
de Heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Meditatie: Jezus’ vrede

Zingen: Sela — De wind steekt op

Als de hemel openbreekt, Wek ons tot leven en wakker ons aan:
het huis vervult met vrede, zet ons in vuur en in vlam.

zal de adem van uw Geest Breng een herleving en moedig ons
ons met zijn kracht bekleden. aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op; Als U heilig vuur ontsteekt,
waar zij waait leeft uw kerk weer op. als antwoord op ons bidden,
Het vuur laait op, het vuur laait op: is de kracht die ons ontbreekt
een vuur van liefde voor God! aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Gebed

Geloofsbelijdenis



Zingen: Gezang 257

Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

word' op aard' en in de hemel, Here,
voor Uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,

amen, zij ons eeuwig lot.

Zegen

Zingen: Gezang 255:1, 3

Ere zij aan God, de Vader, Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij aan God, de Zoon, Ere zij de Heer der kerk,

Eer de heil'ge Geest, de Trooster, Ere aan de Heer der volken;
De Drie-een'ge in zijn troon. Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,

De Drie-een'ge in zijn troon. Looft de Koning, heel zijn kerk.



