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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. (refr.) 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 34: 1 en 2 (DNP) 
Er gaat geen dag voorbij 
dat ik niet dankbaar voor God zing. 
Kom, deel in mijn verwondering, 
want machtig groot is Hij. 
Ik was op zoek naar Hem, 
riep tot Hem in een zware tijd. 
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. 
Mijn dank geef ik nu stem. 
 

Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige 
Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. (refr.) 
 
 
 
 
 
 
Wie opzien naar de HEER 
stralen van vreugde in zijn licht; 
geen schaamrood kleurt meer hun 
gezicht; 
Hij reikt zijn hand steeds weer. 
Zijn engel houdt de wacht 
en redt je als je voor Hem leeft. 
Proef en geniet wat God je geeft. 
Wie bij Hem schuilt vindt kracht. 



Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 (NB) 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 

 
 
 
Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 

Gebed om opening van Gods woord 
 
Schriftlezing: Psalm 34: 1 - 9 en Psalm 107: 1 - 9 
1 Een psalm van David; toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem 
verdreef, zodat hij ervandoor ging. 
2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. 
3 Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE;  de zachtmoedigen zullen het horen en 
verblijd zijn. 
4 Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. 
5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik 
vrees. 
6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet 
rood van schaamte. 
7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn 
benauwdheden. 
8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 
9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht 
neemt. 
 
1 Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 
2 Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand 
van de tegenstanders, 
3 en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, 
van het noorden en van de zee. 
4 Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis, 
een stad om te wonen vonden zij niet. 
5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken. 
6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun 
angsten. 
7 Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te 
wonen. 
8 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de 
mensenkinderen. 



9 Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede 
vervuld. 
 
Kinderlied: ‘Zing, zing, zingen maakt blij’ 
Refrein:  
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij 
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus maakt vrolijk en 
vrij 
 
Ben je alleen of heb je verdriet 
Lijkt het soms net of niemand je ziet 
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw 
Weet je dat God zijn zoon gaf voor 
jou (refr.) 
 
 
 
Verkondiging 
 

           De lofzang gaande houden 
 
Zingen: Psalm 107: 1 en 4 (NB) 
Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 
 
 
 

God is zo goed voor jou en voor mij 
Pieker dus niet, wees dankbaar en 
blij 
God heeft je lief en daarom zegt hij 
Ben je soms moe, kom dan maar bij 
mij (refr.) 
 
Zing maar in huis, op school en op 
straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat 
Wees maar niet bang, want Jezus 
belooft 
Ik ben bij jou als jij maar gelooft 
(refr.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbede en dankzegging 
 
Collecte 
(Tijdens collecte: Joh. de Heer 283) 
 
Zingen: Opwekking 281 (staande) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn 
schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buiten koffie drinken. Verlaat rustig het gebouw en houd de 1,5 meter aan, 
ook buiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


