
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen  
4 juli 2021, 

 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 42: 1, 5 (OB) 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 

Maar de HEER zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Stil gebed 
Votum en groet 



Zingen Opwekking 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast 
en zegt: 
  

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 

 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
 

Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Wetslezing (Mat. 22: 36-40) 
 
Zingen kinderlied: Here, maak mij Uw wegen bekend 
Here, maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij 
o, Here maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij 
 

Want U bent mijn God, de enige God 
ja, U bent mijn God, de enige God 
laat mij zien, wat U wilt 
door Uw Woord, door Uw Geest 

Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 34 (HSV) 
 
Zingen Psalm 34: 1, 2 (DNP)  
Er gaat geen dag voorbij 
dat ik niet dankbaar voor God zing.  
Kom, deel in mijn verwondering, 
want machtig groot is Hij. 
Ik was op zoek naar Hem,  

riep tot Hem in een zware tijd. 
Hij heeft mij van mijn angst 
bevrijd. 
Mijn dank geef ik nu stem. 

 



Wie opzien naar de HEER 
stralen van vreugde in zijn licht; 
geen schaamrood kleurt meer hun 
gezicht; 
Hij reikt zijn hand steeds weer. 

Zijn engel houdt de wacht 
en redt je als je voor Hem leeft. 
Proef en geniet wat God je geeft. 
Wie bij Hem schuilt vindt kracht. 

 
Verkondiging: Proef en zie de goedheid van de HEER 
 
Zingen Gezang 358: 2 
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet, 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Gezang 358: 3 
Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

 
Formulier Avondmaal 
 
Zingen Gezang 358: 1, 5  
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
Nu ik mijn hand strak naar ’t gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde Heer, en zegen mij. 
 
Bediening Avondmaal 
 
Zingen Psalm 103: 3 (NB) 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 



Voorbede en dankzegging  
Collecte  
 
Zingen Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Zegen 
 

Welkom om buiten een kop koffie te drinken. Verlaat rustig het gebouw, houd bij 
dit alles graag de 1,5 meter afstand 


