Liturgie voor middagdienst op zondag 11 juli 2021

Voorganger: Ds. S. Bulten

Tijdens deze dienst zal

Kevin Pathuis

openbare belijdenis afleggen van zijn geloof, daarnaast ontvangt hij
het teken en zegel van de Heilige doop




Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 118: 1, 14 (OB)

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;

Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

Stil gebed (staand)
Votum & Groet

Zingen Psalm 25: 2, 6 (NB)

Heere, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.

Gebed

Schriftlezing

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;

Mijn God, niets gaat Uw roem te
boven;

U prijz' ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;

Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.

Hebreeén 10 vers 19 tot en met 25 (Herziene Statenvertaling)

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom
door het bloed van Jezus, 20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons
heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vilees, 21 en omdat wij een
grote Priester hebben over het huis van God, 22 laten wij tot Hem naderen met
een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van
een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. 23 Laten wij de
belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is
getrouw. 24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en
goede werken. 25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij
sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de

grote dag ziet naderen.



Hebreeén 11 vers 1 tot en met 6 (Herziene Statenvertaling)

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs
van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed
getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand
gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet
ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. 4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer
gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit
heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog,
nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de
dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had.
Vaor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt,
moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Hebreeén 11 vers 39 tot en met 12 vers 2 (Herziene Statenvertaling)

39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God
gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, 40 daar God met
het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de
volmaaktheid zouden komen.

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd
worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten
wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog
gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om
de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Zingen Opwekking 798

Wij zijn het volk van God, Het is een zegetocht

wij zijn als vreemdelingen hier met van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
elkaar. Maar kijk, wij lopen nog,

Een leven lang te gast, wij lopen wat God heeft beloofd

er ligt een hemels vaderland voor ons achterna.

klaar.

Houd vol, houd vol,
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.



En nu wij zijn omringd

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,

nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
(Refrein)

Verkondiging

Zingen Psalm 121: 1, 3,4 (DNP)
Mijn ogen kijken naar omhoog.

Ik zie de bergen staan,

daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde

de hemel en de aarde.

De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal

bewaard zijn, overal.

Waar je ook komt of waar je gaat —
voor nu en na dit leven

zal Hij bescherming geven.

Lezen formulier

Vragen aan Kevin

Doopbediening

Zingen Psalm 134: 3 (OB) (staand)

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.
Vraag aan de gemeente (staand)
Geloofsbelijdenis (staand)

Overhandigen cadeau

De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,

blijft aan je rechterzij.

De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen

en in de nacht jou dragen.



Zingen Sela - Doop

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd
is.

Met de Heer begraven en weer
opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te
gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te
zijn.

Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij
te zijn.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Dankgebed
Collecte

Zingen Opwekking 832
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw

Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstild door de klank van
Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt

U baant de weg van overwinning

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt
neer

Naam boven alle namen, Hoogste Heer



Refrein:

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U

De duivel is door U verslagen

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag

De hemel juicht voor onze Koning

En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

(refrein 2x)

Naam boven alle namen Naam boven alle namen
Naam boven alle namen Naam boven alle namen
Naam boven alle namen Naam boven alle namen
(refrein)

Zegen (staand)

Buiten op het kerkplein is er gelegenheid om Kevin te feliciteren. Wij vragen u
om ook buiten de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen.



