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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (2x) 
 

 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde.

Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 119: 1, 7 (NB) 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid 
treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen 
aan. 
De weg der zondaars wordt door hen 
gemeden. 

Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons 
openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wondren van uw wet ontware. 
O HEER, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op 
aarde. 

 
Gebed om Leiding van de Heilige Geest 
 



Woorden van God 
 
Zingen: Opwekking 687 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
 

Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 

 
Schriftlezing Handelingen 15:40-16:5 (HSV) 
40 maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van 
God opgedragen was. 41 En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. 
 
1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van 
wie de naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een 
Griekse vader; 2 van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystre 
en Ikonium. 3 Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem bij zich en 
besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen 
dat zijn vader een Griek was. 4 En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de 
bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten 
hadden dat men die in acht moest nemen. 5 De gemeenten dan werden bevestigd in 
het geloof en namen dagelijks in aantal toe. 
 
Zingen: Psalm 113: 1, 2 (DNP) 
Zing halleluja, loof de HEER; 
prijs Hem, zijn dienaars, geef Hem eer. 
Laat al wat leeft zijn grootheid prijzen! 
Van nu aan tot in eeuwigheid, 
van oost tot west, ja wereldwijd 
zal lofzang met de zon verrijzen. 
 

Wie is er aan de HEER gelijk? 
Ver boven ieder wereldrijk 
heerst onze God – Hij is verheven! 
Maar ook al troont Hij nog zo hoog, 
Hij kijkt omlaag en Hij heeft oog 
voor allen die op aarde leven. 

Verkondiging  Kan uit Pekel iets goeds komen? 
 



Zingen: Psalm 133: 1, 3 (OB) 
Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Zingen: Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
 
 

 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


