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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 116: 1, 3 (NB) 
God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven 
horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, 
beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u 
bevrijd. 

Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Joh. de Heer 847: 1, 3 
Rust mijn ziel! Uw God is Koning. 
Heel de wereld Zijn gebied; 
Alles wisselt op Zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet. 
 

Rust, mijn ziel! Uw God is Koning, 
wees tevreden met Uw lot; 
Zie hoe alles hier verandert 
En verlang alleen naar God. 

Gebed om opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 95 en Hebreeën 4: 1-13 
1 Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van ons 
heil. 2 Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem 
juichen met psalmen. 3 Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven 
alle goden. 4 In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de 
bergen zijn van Hem. 5 Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn 
handen hebben het droge gevormd. 6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, 
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. 7 Want Hij is onze God 
en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. 
Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de 
dagen van Massa in de woestijn: 9 daar stelden uw vaderen Mij op de proef, daar 
beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen. 10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit 
geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart, en zíj kennen Mijn 
wegen niet. 11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit 
binnengaan! 
 
1 Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, 
terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want ook aan ons 
is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun 
geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. 3 Wij 
die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: 
Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat 
terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. 4 Want Hij 
heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken:  En God heeft op de zevende 
dag van al Zijn werken gerust. 5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet 
binnengaan! 6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij 
aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun 
ongehoorzaamheid, 7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer 



Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn 
stem hoort, verhard dan uw hart niet. 8Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, 
zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een 
sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die 
heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. 11 Laten wij ons dan 
beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit 
voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. 12 Want het Woord van God is 
levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot 
op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de 
overleggingen en gedachten van het hart. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor 
Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap 
hebben af te leggen. 
 
Zingen: Opwekking 575 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
 

Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

(v) 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
 

(allen) 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

(m) 
Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 

(allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 62: 1, 3 DNB 
Bij God alleen kom ik tot rust. 
Stil word ik mij ervan bewust 
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
 

Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg. 
Ik wacht tot ik verhoring krijg, 
tot ik zijn redding zal ervaren. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 



Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 717 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 
Zegen 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


