Liturgie voor morgendienst op zondag 8 augustus 2021

Voorganger: Br. H. Raveling

‘Een Hemelse Pauze’



Welkom

Voorzang: Opwekking 640 (staande)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

die mij bij zal staan.

Mijn hulpis van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bentmijn beschermer

die over mij waakt,

die nietsluimeren of slapen zal.
Watkan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bentmijn schaduw,

U benter altijd.

Bewaartheel mijn leven;

mijn komen en gaan,

U beschermt mijtotin eeuwigheid.
Mijn hulpis van U, Heer!

Stilgebed votum en groet (staande)

Zingen Opwekking 684

Uw majesteitis onaantastbaar,
niemandisaan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
koningvan het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van uw heilig aangezicht.

Toch bentU nietonbereikbaar;
door uw Geestwoont U in mij.
U bentalomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

(refrein)

Refrein:

U bentadembenemend,

eindeloos mooi,

overstijgt wat een mens
ooitheeftgezien, gehoord, bedacht.

Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeftomhuld.
Ondoorgrond'lijk zijn uw wegen,
onvoorstelbaaris uw macht.

Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is uw kracht.
Toch bentUnietonbereikbaar;
door uw Geestwoont U in mij.

U bentalomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

(refrein)

U bent meer dan bijzonder,
buitengewoon.

Nietsis vergelijkbaar

met uw majesteiten pracht.



Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeftomhuld.
Ondoorgrond'lijk zijn uw wegen,

Uw wijsheid is onovertroffen

en uw woord zal nooitvergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaaris uw liefde,

onvoorstelbaaris uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, Here, Ubentonbeschrijflijk,
ontzagwekkend is uw kracht. want U bentwie U bent.
Toch bentU nietonbereikbaar; (refrein)

door uw Geestwoont U in mij.

U bentalomtegenwoordig:

overal altijd nabij.

(refrein)

uw genade ongekend.

Lezingvan de wet

Zingen: Psalm 62 vers1 en4 DNP
Bij God alleen kom ik tot rust.

Stil word ik mij ervan bewust

dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,

de burchtdie ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

In al mijn nood is God dichtbij;
mijn redding en mijn eeris Hij,

de rots, de toevluchtin mijn leven.
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd!
Je zorgen kun je bij Hem kwijt.

Hij zal ons zijn bescherminggeven.

Gebed

Schriftlezing: Matteus 11:25-30

25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel envan
de aarde, datU deze dingen voor wijzen en verstandigenverborgenhebt, en ze aan
jonge kinderenhebt geopenbaard. 26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de
Vader, en niemand kentde Vader dan de Zoon, en hijaan wie de Zoon het wil
openbaren. 28 Kom naar Mijtoe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust
geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederigvan
hart; en u zult rustvinden voor uw ziel; 30 want Mijn jukis zachten Mijn last is licht.



Zingen Psaim 84 verslenb

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gijuw naam en eer
hebtlaten wonen bijde mensen.
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat hetjuichend Uontmoet

die levenzijtenleven doet.

Want God onze Heer die ons mild
bestraaltals zon, beschermtals schild,
zal in genade onsverhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprechtHem hulde biedt

en eerlijk wandeltvoor zijn ogen
HEER, die hetal in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Lezenvan de preek met als thema: ”EenHemelse Pauze ”

Zingen: Psalm 118verslen3

Laat ieder 'sHEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurtin eeuwigheid.

Laat, Israél, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurtin eeuwigheid.

Dit zij hetlied der priesterkoren:

Zijn liefde duurtin eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laathethoren:

Zijn liefde duurtin eeuwigheid.
Dankgebed
Collecte

Zingen: Opwekking 124 (staande)
Ik bouw op U, mijn Schild

en mijn Verlosser.

Niet eenzaamgaik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,

gerustin uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,

gerustin uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.

Gij voertde strijd,

de huld'is U gewijd.

In 't laatste uur

zal 'k zegevierend ingaan

Zegenbede (staande)

't Is beter bijden HEER te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
't Is beter bijden HEER te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volkenring,
doorbrakikin de naam des HEREN

de knellende omsingeling.

Gelovend gaik,

eigen zwakheid voelend.

En telkens meer

moetik uw krachtverstaan.
Tochrijstin mij een lied

van overwinning.

Ik bouwop U en ga in uwe naam.
Tochrijstin mij een lied

van overwinning.

Ik bouwop U en ga in uwe naam.

inrust metU

die mij hebtvoortgeleid.
In 't laatste uur

zal 'k zegevierend ingaan
inrust metU

die mij hebtvoortgeleid.



