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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gez 323 : 1 en 4 Liedboek (staande) 
God is tegenwoordig, God is in ons 
midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles 
zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 

Koning in de hemel, kon ik U maar 
prijzen, 
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu reeds aan U 
alles mogen geven, 
lieve God, mijn leven. 

 
Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 16 vers 1 en 3 Liedboek 
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 
Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde. 
 
Gebed  
 
Zingen: Gez. 54 : 1, 2 en 3 Liedboek 
Een zaaier ging uit om te zaaien, 
hij zaaide zo wijd als de wind, 
zo wijd als de winden waaien 
waar niemand een spoor van vindt. 
 
Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van te voren 
de weg van het zaad in de schoot. 
 
Het wordt op de wegen vertreden, 
het valt in een vruchteloos graf, 
het sterft aan de doornen beneden, 
de vogels van boven af. 



 
Schriftlezing: Hand. 16:11-15 
11 Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende dag 
op Neapolis. 12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van 
Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. 13 En op de dag 
van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; 
en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen 
waren. 14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de 
stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij 
acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 15En toen zij gedoopt was, en haar 
huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de 
Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. 
 

Zingen: Gez 326 : 1 en 2 Liedboek 
Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

Verkondiging  ‘’ Lydia komt tot geloof!’’ 
 
Zingen: Psalm 86 vers 4 en 5 Liedboek 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 



Zingen: Psalm 27 vers 1 Liedboek (staande) 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 146 : 1 en 3 Liedboek 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


