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Welkom en mededelingen  
 
Zingen (staande): Psalm 115: 1, 5 (NB) 
Niet ons, o Heer, niet ons zij eer 
gewijd, 
doch uw voortdurende 
aanwezigheid, 
uw trouw en uw genade. 
Waar is uw God ? tart ons het 
heidendom. 
Hij onze God, gaat in zijn heiligdom 
slechts met zichzelf te rade. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 105: 1 en 2 (DNP) 
Lof aan de HEER, elk volk moet 
weten 
hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten! 
Zing voor zijn naam en maak 
muziek; 
zijn werk is groot, zijn naam uniek. 
Wie hulp verwachten van de HEER, 
wees blij van hart en geef Hem eer. 
 
Lezing Wet en samenvatting 
 
Zingen: Gezang 334: 1, 3 
Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U   
wil uw zegen ons verlenen 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vertrouw op God, gij die den Heere 
vreest, 
die altijd voor de zijnen is geweest 
hun schild, hun vast betrouwen. 
De Heer heeft zegenrijk aan ons 
gedacht, 
Aärons huis en Israëls geslacht 
doet Hij zijn gunst aanschouwen 
 
 
 
 
 
 
Vraag naar de HEER te allen tijde; 
zoek Hem en blijf dicht aan zijn 
zijde. 
Hij toonde Jakobs nageslacht 
zijn wonderen, zijn grote macht. 
Volk door de HEER apart gezet, 
denk aan de woorden van zijn wet. 
 
 
 
 
 
Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen. 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOOPBEDIENING 
 

 Lezing van het doopformulier 
 
Gemeente van onze Heere Jezus Christus: 
 
Harm en Janna Meijer en Johannes en Evelien Meijer hebben te kennen gegeven 
dat zij hun kind willen laten dopen. 
 
Onderwijs 
Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar 
het woord van onze Heere Jezus Christus. 
Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te 
maken en hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden had. 
In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. 
Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus 
uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een 
nieuw leven zouden wandelen. 
Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God, 
overeenkomstig het woord van Jezus: “Laat de kinderen bij Mij komen en 
verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.” 
Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en 
slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. 
Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. 
 
Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt 
door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte. 
Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in Christus 
met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar zij met Hem 
begraven zijn in de doop. 
 
Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop 
bediend. 
De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig hebben, aangezien de 
Schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods 
rijk niet binnengaan tenzij wij wedergeboren worden. 
Nu wil God ons geven wat Hij van ons vraagt. 
Daarvan is de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het 
teken en zegel. 
 
In de Naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de 
Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. 



Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot 
zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede. 
In de Naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heere 
Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met 
Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. 
In de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij 
vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet 
ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van 
Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse 
vernieuwing van ons leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven 
in de wereld die komt. 
 
Doopgedachtenis 
Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe  
gehoorzaamheid. 
Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we 
Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel 
ons verstand en met al onze krachten. 
Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, 
opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. 
En als wij in zonden vallen – we zijn en blijven immers zwak – dan moeten we niet 
aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de 
doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. 
 
Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit 
kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om 
Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is “een kracht van God tot 
zaligheid voor ieder die gelooft”. 
 

 Doopgebed 
 
Zingen: ‘Gods zegen voor jou’ (Sela) 
Gods liefde draagt jou, 
zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
vrede voor jou in zijn naam! 
 
Ga met Gods vrede, 
deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven, 
blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 

Gods zegen voor jou in de naam van 
Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van 
Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
 
 
 
 
 
 



 Stellen van de doopvragen 
 

 Kinderen komen naar voren 
 
Zingen: Opwekkings Kids 77 
Refrein: God kent jou, 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is: 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn. 
Want Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou en mij. 
(refr.) 
 

 Doopbediening aan Anniek Meijer en Eloïse Meijer 
 
Zingen (staande): Psalm 105: 5 (OB) 
God zal zijn waarheid nimmer krenken. 
maar eeuwig zijn verbond gedenken 
zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

 Vragen aan de gemeente 
 
Zingen: Psalm 111: 5 (OB) 
't Is trouw, al wat Hij ooit beval. 
Het staat op recht en waarheid pal 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al zijn volk, Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 
 

 Afsluiting/gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
 



Schriftlezing: Psalm 105 
1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. 
2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. 
3 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich 
verblijden. 
4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. 
5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van 
Zijn mond, 
6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen. 
7 Hij is de HEERE, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde. 
8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in 
duizend generaties, 
9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. 
10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig 
verbond, 
11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. 
12 Toen zij met weinig mensen waren, ja, met weinigen, en vreemdelingen daarin, 
13 en zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, 
14 liet Hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte Hij koningen omwille 
van hen en zei: 
15 Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad. 
16 Hij riep een hongersnood over het land af, Hij liet het volledig aan brood 
ontbreken. 
17 Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. 
18 Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. 
19 Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd. 
20 De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. 
21 Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, 
22 om zijn vorsten zijn wil op te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren. 
23 Daarna kwam Israël in Egypte, Jakob verbleef als vreemdeling in het land van 
Cham. 
24 Hij deed Zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. 
25 Hij veranderde hun hart, zodat zij Zijn volk haatten en Zijn dienaren listig 
behandelden. 
26 Hij zond Mozes, Zijn dienaar, en Aäron, die Hij verkozen had. 
27 Zij verrichtten onder hen de tekenen die Hij bevolen had, en wonderen in het land 
van Cham. 
28 Hij zond duisternis en maakte het duister – zij waren Zijn woord niet 
ongehoorzaam – 
29 Hij veranderde hun water in bloed en doodde hun vissen. 
30 Hun land wemelde van kikkers, tot in de kamers van hun koningen. 
31 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. 
32 Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. 
33 Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom, Hij brak de bomen in hun gebied in 
stukken. 
34 Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen, 
35 die al het gewas in hun land opaten, ja, zij aten de vrucht van hun akker op. 



36 Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke 
kracht. 
37 Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die 
struikelde. 
38 Egypte was blij toen zij wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. 
39 Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken en gaf vuur om de nacht te 
verlichten. 
40 Zij baden, en Hij deed kwartels komen, Hij verzadigde hen met hemels brood. 
41 Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de dorre 
plaatsen stroomde. 
42 Want Hij dacht aan Zijn heilige woord, aan Abraham, Zijn dienaar. 
43 Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich. 
44 Hij gaf hun de landen van de heidenvolken. Zo namen zij in bezit waarvoor de 
volken hadden gezwoegd, 
45 opdat zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden en Zijn wetten in acht zouden 
nemen. 
 
Halleluja! 

 
Zingen: Opwekking 598 
Machtige Heer, grote  
Verlosser, 
iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar uw plan. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. 
 
Refrein: 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
U roept mij zacht... 
U riep mij... 
(refr. 2x) 
 
Verkondiging 
 

 God belooft een thuis! 
 

U roept mij zacht in uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Opwekking 790 
God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Refrein: 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Want uw trouw en goedheid 
volgen mij; 
(v: Trouw en goedheid volgen mij;) 
allen: genade leidt mij naar huis. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 

 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn 
beker vol; een feestmaal staat voor 
mij klaar. (refr.) 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en 
staf vertroosten mij steeds opnieuw.  
(refr.) 
 
Want uw trouw en goedheid volgen 
mij; genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
 
 

Collecten: zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Slotlied (staande): ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog. 
Biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons 
beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. (refr.) 
 
Zegen 
 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
 
U heeft ons geluk voor ogen, 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken, 
in de allerzwartste nacht. 
(refr.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
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