
 
 

Liturgie voor de avondsmaaldienst op zondagmorgen  
26 september 2021, 

 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
 

 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 118: 5, 6 (NB) 
De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

Des HEEREN hand is hoog verheven, 
des HEEREN rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des HEEREN werk. 
De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 

Stil gebed 
Votum en groet 



Zingen Evangelische Liedbundel 289: 1, 2 
Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
heel de schepping zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 

Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 

Wetslezing 
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Jezus zei tegen hem: U 
zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en 
met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het 
tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan 
deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 289: 3 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Filippenzen 1: 19-30 
19 Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en 
de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, 20 overeenkomstig 
mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht 
beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, 
Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door 
het leven is of door de dood. 21 Want het leven is voor mij Christus en het 
sterven is voor mij winst. 22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent 
dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. 23 Want 
ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan 
en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, 24 maar in het vlees 
te blijven is noodzakelijker voor u. 25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal 
blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van 
het geloof, 26 opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, 
door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. 27 Alleen, wandel het Evangelie 
van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, 



van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen 
eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie, 28 en dat u zich in 
geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is 
dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van 
God uit. 29 Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus 
niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30 omdat u 
dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. 
 
Zingen: Opw. 47: Omdat Hij leeft 
Omdat Hij leeft, 
Ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
Mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 

Hij heeft de toekomst. 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft. 

 
Verkondiging: leven is Christus, sterven is winst 
21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 
 
Zingen Liedboek 182: 1, 6 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

Formulier Avondmaal deel 1 
 
Zingen Joh. de Heer 283: 1, 2 Vaste Rots van mijn behoud 
Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 

Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

Formulier Avondmaal deel 2 
 
Bediening Avondmaal 
 



Zingen Joh. de Heer 283: 3, 4 
Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirre of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 
 

Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, — 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

Voorbede en dankzegging  
Collecte  
 
Zingen Psalm 73: 12, 13 (OB)  
'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 

Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

Zegen 


