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Welkom 
 
Aanvangslied: Psalm 65: 1, 2 NB (staande)  
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Stil gebed, votum, groet (staande)  
 
Zingen: Opwekking 717 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 
Gebed om Leiding van de Heilige Geest 
 
Woorden van God 
 
 
 



Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3 (NB) 
Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o HEER. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 

Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 

Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

 
Schriftlezing: Psalm 131:1-3 (HSV) 
1 Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, 
mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen 
die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 
2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, 
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, 
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 
3 Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Opwekking 630 
Op elk moment van mijn leven 
in voor- of tegenspoed 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 
Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
als ik heel dichtbij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten 
worden warm als ik bedenk: 
 

Refrein: 
Vader, U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus, U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 

Op elk moment van mijn leven 
bij dag en bij nacht 
wil ik uw woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede, 
wil ik rusten in uw trouw. 
(refrein) 
 

Slot: 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 
 
 
 
 

Verkondiging 
 
 



Zingen: Psalm 131:1, 2, 3 (DNP) 
Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER; 
ik kijk niet op een ander neer. 
Ik grijp geen grootse dingen aan 
die mijn begrip te boven gaan. 
 

Ik kies de stilte, doelbewust 
en breng mezelf tot diepe rust. 
Ik voel me veilig als een kind 
dat bij zijn moeder vrede vindt. 

Ik laat mij dragen vol geduld, 
terwijl vertrouwen mij vervult. 
Wacht, Israël, zo op de HEER; 
verwacht Hem nu en altijd weer. 
 
Gebeden en voorbede 
 
Inzameling van gaven 
 
Zingen: Opwekking 123 (staande) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(refrein) 
 
Zegen 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


