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‘Schijnende sterren’ 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 116: 1, 3 (NB) 
God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven 
horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, 
beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u 
bevrijd. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Opw. 797 Breng ons samen (Lifesong) 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn 
(refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
(refrein) 



Wetslezing: Rom. 12: 9-21 
 
Zingen: Psalm 51: 3, 5 (NB) 
Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
geboren en in zware schuld gebonden. 
Ontvangen heeft mijn moeder mij in 
zonde, 
zie op mij neer in uw barmhartigheid. 
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 
 

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't 
licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van 
binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing Fil. 2: 1-4, 12-30 HSV 
 
Zingen Gezang 481: 1, 2 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
God is liefde, God is 
God is goed 
 
Verkondiging: Schijnende sterren 
 



Zingen: Opw. 334: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen (Lifesong) 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 

laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

  
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein) 
  

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein) 

 
Bevestiging ambtsdragers 
 
Toezingen Psalm 134: 1, 3 (NB) 
Gij dienaars aan den HEER gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
 

Uit Sion, aan den HEER gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

Oproep aan gemeente  
 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte  
 
Zingen: Gezang 473: 1, 2, 7, 9 Neem mijn leven, laat het Heer 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet.

Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij uw kracht 
steeds in zwakheid wordt volbracht. 
 

Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 

Zegen 


