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Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Opwekking 715 (staand) 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de 
levende God. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige 
stad. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Stil gebed (staand) 
Votum 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor 
U. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk, 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven. 
En open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
Gebed om leiding v/d Heilige Geest  
 
Woorden van God:  
- 1 Petrus 2: 11-17 
- 1 Petrus 3: 8-17 
 
Zingen: Psalm 40: 2 en 7 (NB) 
Zalig de man die op den HEER 
vertrouwt, 
geen acht slaat op de eigenwaan 
van die hun eigen wegen gaan, 
maar die de leugen uit zijn leven 
houdt. 
Mijn God, ik wil U roemen 
en al uw daden noemen, 
niets is aan U gelijk. 
Wil ik ze tellen, HEER, 
ik zie er telkens meer, 
't gaat boven mijn bereik. 
 
Inleiding op Jeremia 29: 4-14 
 
Schriftlezing: Jeremia 29: 4-14 (HSV) 
 

 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat wie uw heil beminnen hier en nu 
in U verheugd zijn, U ter eer 
uitroepen: groot is onze HEER! 
Laat wie U zoeken jubelen in U! 
Al leef ik in ellende, 
de Here zal het wenden, 
de Heer ziet naar mij om. 
Gij die mijn helper zijt, 
mijn God die mij bevrijdt, 
o toef niet langer, kom! 
 
 
 
 
 
 

4 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die Ik 
uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd: 
5 Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan, 
6 neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen en geef 
uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en 
verminder niet in aantal. 
7 Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor 
tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. 
8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw profeten 
die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw 
dromers die u laat dromen, 
9 want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, 
spreekt de HEERE. 



10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij 
zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te 
brengen naar deze plaats. 
11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn 
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 
12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u 
luisteren. 
13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 
14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u 
verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik 
u in ballingschap heb gevoerd. 
 
Zingen: Psalm 72: 2, 6 en 7 (DNP) 
Laat onze koning hooggeacht zijn 
zolang de zon bestaat. 
Moge hij eeuwen aan de macht zijn 
totdat de maan vergaat. 
Hij brengt nieuw leven, als de regen 
die dorstig land bevloeit: 
wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen, 
terwijl de vrede bloeit. 
 
Laat iedereen de HEER bezingen, 
de God van het verbond. 
Hij, Hij alleen doet grote dingen, 
bazuin zijn glorie rond! 
Zijn naam gaat elke naam te boven; 
breng Hem voor eeuwig eer. 
Laat alles wat bestaat Hem loven. 
Ja, amen, prijs de HEER! 
 
Verkondiging: 
 

Zet je in voor de bloei van ons dorp 

De stad mag groei en bloei beleven 
zoals een frisse plant. 
De koning staat hoog aangeschreven; 
zijn naam klinkt door het land. 
Zolang de zon voor ons blijft rijzen 
blijft ook zijn naam ons bij. 
Elk volk zal hem gelukkig prijzen 
en wenst te zijn als hij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  



U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Gebeden en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 293: 1, 2 en 3 (staand) 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Zegenbede 
 
 
 

Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


