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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 520 (staand)
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart, 
Leer mij U kennen in vreugde en 
smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van uw 
licht. 
 
Geeft mij uw schild en uw zwaard in 
de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, 
Als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij 
wacht. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad 
overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
Stralend van vreugde, ) 
getooid als een bruid, ) 
gaat mijn verlangen ) 2x 
nog meer naar U uit. ) 
 
Stil gebed (staand) 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 21: 1 en 7 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag 
verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheüs 9: 1-13 
 
 
 
 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden 
van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid  
vindt. 
 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een 
mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk, 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt 
tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men 
bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. 
2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden 
zijn u vergeven. 
3 En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 
4 En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? 
5 Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en 
ga lopen? 
6 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te 
vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 
7 En hij stond op en ging naar zijn huis. 
8 Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n macht 
aan de mensen gegeven had. 
9 En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; 
en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. 
10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en 
zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. 
11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw 
Meester met de tollenaars en zondaars? 
12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, 
maar wie ziek zijn. 
13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik 
ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 
 

Zingen: Psalm 86: 4 en 5 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Verkondiging over Mattheüs 9: 9 

‘Volg Mij’ 
 
Zingen: Gezang 293: 1 en 4 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
 

Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
 
 

 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
 
 
 
 
 



Dankgebed   
Inzameling gaven 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied: ‘Ken je dit verhaal? 
God zei: Noach bouw een boot samen 
met je zonen. 
Maak hem sterk en maak hem groot - 
je moet er straks in wonen. 
En neem dan heel veel dieren mee, 
wanneer de boot gaat varen. 
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil 
hun leven sparen. 
 
Refrein: 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang 
verteld in elke taal. 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel, want daar staat 
het allemaal. 
 
 
De aarde werd weer langzaam groen - 
de bomen gingen groeien. 
Er startte weer een nieuw seizoen en 
bloemen gingen bloeien. 
Noach liet de dieren gaan - ze 
mochten gaan proberen 
om elk weer op z’n eigen plek op 
aarde terug te keren. (refr.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
De ark was netjes afgebouwd - de 
intocht kon beginnen. 
De dieren liepen twee aan twee de ark 
van Noach binnen. 
Toen deed God de deur op slot en liet 
de wolken komen. 
De regen viel met bakken neer en 
bleef en bleef maar stromen. 
 
De wereld werd een oceaan, waarop 
de ark bleef drijven. 
Slechts de dieren in de ark, die zouden 
overblijven. 
Maar op een dag was het voorbij - het 
water ging verdwijnen. 
de wolken schoven weer opzij - de zon 
begon te schijnen.  
 
Toen zei God: kijk eens omhoog - zie 
daar die boog vol kleuren. 
Luister Noach, Ik beloof: dit zal niet 
meer gebeuren. 
Ik zal met jullie nog een keer de aarde 
op gaan bouwen. 
Ik maak met jou een nieuw begin, 
daar mag je op vertrouwen. (refr.) 
 
 

Geloofsbelijdenis: GK 179a (staand)  
Ik geloof in God de Vader, 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt Zijn eer -, 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Zegen 
 

Ik geloof dat mijn Verlosser, 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie -, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is Mijn lichaam -, 
door de wijn - dit is Mijn bloed -, 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


