
 
 

Liturgie voor de morgendienst op Eeuwigheidszondag 
21 november 2021, 

 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opw. 815 (Vul dit huis met Uw glorie) 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 

Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan Uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 



Zingen: Psalm 103: 5, 6 (DNP) 
Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons 
leven. 
De mens is als een bloem: hij bloeit 
maar even. 
Hij kan de hitte en de storm niet aan. 
Hoe levendig en sterk hij ook mag 
ogen, 
het duurt niet lang voordat hij zal 
verdrogen. 
Daarna weet niemand waar hij heeft 
gestaan. 
 

De HEER telt niet in jaren, 
maanden, uren: 
zijn liefde zal de eeuwigheid 
verduren. 
Aan elke generatie doet Hij recht. 
Hij toont zijn trouw aan wie bij 
Hem wil horen, 
aan ieder kind dat na ons wordt 
geboren, 
dat nazegt wat de HEER heeft 
voorgezegd. 

Samenvatting van de wet  
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
We herdenken onze geliefden die zijn overleden 
Meditatief orgelspel 
  
Zingen: Weerklank 500: 1, 2, 3, 4 
De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt 
brengt ons in veiligheid 
zijn vleugels spreidt Hij om ons heen 
Hij geeft geborgenheid. 
 

Al is er moeite en verdriet 
al doet het leven pijn 
de Allerhoogste is een schild 
Hij zal er voor ons zijn. 

Zijn engelen waken over ons 
God laat ons niet alleen 
waar wij ook zijn, Hij is nabij 
beschermend om ons heen 
 

En roept een mens, hij vindt gehoor 
God is er in zijn nood 
ons leven wordt door Hem verhoogd 
is sterker dan de dood 

Onderwijs over de doop 
 
Zingen: Psalm 139: 8 (NB) 
Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin 
aanschouwd, 

in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog 
verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 
Brief Jetse en Nienke deel 1 
 
Filmpje dopen Salomé  



Zingen: Psalm 139: 9 (NB) (Salomé komt binnen)  
Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 

 
Brief Jetse en Nienke deel 2 
 
Doopvragen aan ouders 
 
Doopvraag aan de gemeente 
 
Zingen: Psalm 105: 5 (OB)  
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Kinderlied: Ik ben veilig in Jezus’ armen 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Veilig ben ik bij Hem 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Er is nergens een plek waar ik zo 
veilig ben 

 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
Is het soms net alsof niemand me ziet 
Net of er niemand meer is die me mist 
Dan mag ik weten dat Jezus er is 

 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Veilig ben ik bij Hem 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Er is nergens een plek waar ik zo 
veilig ben 

Als ik door anderen soms wordt gepest 
Zeggen ze: 'nee, jij hoort niet bij de rest' 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem 

 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Veilig ben ik bij Hem 
Ik ben veilig in Jezus' armen 
Er is nergens een plek waar ik zo 
veilig ben 
 

Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek 
Wat er gebeurt, dat begrijp je dan niet 
Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw 
Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij 
jou 

Jij bent veilig in Jezus' armen 
Veilig ben jij bij Hem 
Jij bent veilig in Jezus' armen 

Er is nergens een plek waar jij zo 
veilig bent



Gebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (HSV) 
1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van 
Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar 
ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele 
ontvangen heeft voor al haar zonden. 3 Een stem van iemand die roept in 
de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een 
gebaande weg voor onze God. 4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle 
bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; 
wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 De heerlijkheid van de 
HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want 
de mond van de HEERE heeft gesproken. 6 Een stem zegt: Roep! En hij 
zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als 
een bloem op het veld. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest 
van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras verdort, 
de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. 9 
Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; 
verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede 
boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: 
Zie, uw God! 10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn 
arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor 
Hem uit. 11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes 
in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij 
zachtjes leiden. 
 
Zingen: Gezang (LvdK) 14: 1, 3, 4, 5 (De Heer is mijn Herder) 
De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf, 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

De Heer is mijn Herder! 

In 't hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 



Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 407 (Hoe groot zijt Gij) 
O, Heer mijn God, 

wanneer ik in verwondering 

de wereld zie 

die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

het rollen van de donder, 

heel dit heelal, 

dat vol is van uw kracht. 

 

Refrein: Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Als ik bedenk, 

hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood 

gegaan is als een Lam. 

Sta ik verbaasd, 

dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis 

mijn zonde op zich nam. (Refrein) 

Als Christus komt 

met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, 

hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding 

voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: 

o Heer, hoe groot zijt Gij! (Refrein)

Dankgebed 
Collecte via QR 
 
Zingen: Weerklank 439: 1, 3 (Heer U bent mijn leven) 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Zegen 
  



Zingen: Opw. 695 Verberg mij nu 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 
 

Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
 

Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Collecte bij uitgang 


