Liturgie voor de kinderdienst op 1° advent
zondag 28 november 2021

Voorganger: Ds. S. Bulten

‘Samen op weg naar Bethlehem’

Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars

Zingen: Opwekking 797: Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer Jaag naar de liefde, de vrucht van de

Verbonden met U en elkaar Geest

Wij brengen U lof, geven U alle eer Die alles gelooft en verdraagt

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar Streef naar de gaven die God aan ons

Jezus is gastheer en nodigt ons uit geeft

Waar Jezus woont voelt de liefde zich Veelkleurig, verschillend en dienstbaar

thuis Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam

leder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed Bridge (2x):

Als deel van uw kerk wereldwijd Wij belijden één geloof en één Heer
Wij bidden om vrede, verzoening en recht Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Gebruiken met vreugde de maaltijd Heer, geef vrede die ons samenbindt
Wij breken het brood en verstaan het Vader, maak ons één

geheim (refrein 2x)

Om samen uw kerk en van Christus te zijn

(refrein)

Stil gebed

Votum en groet



Zingen: Psalm 121: 1, 4 (DNP)

Mijn ogen kijken naar omhoog. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Ik zie de bergen staan, Je ziel, je leven zal

daar komt mijn hulp vandaan, bewaard zijn, overal.

daar houdt de HEER mij in het oog; Waar je ook komt of waar je gaat —
Hij maakte en bewaarde voor nu en na dit leven

de hemel en de aarde. zal Hij bescherming geven.

Wetslezing: 10 woorden

Zingen: Psalm 119: 3 en 44 (DNP)
Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt;

het houdt je zuiver in je jonge jaren.

Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht.

Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren;
ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht.
HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren.

Zonder uw hulp heb ik geen vaste grond.

Dat ik uw kant koos, heeft mij nooit gespeten.
Red mij, dan klinkt een loflied uit mijn mond.
Dicht bij uw woord mag ik mij veilig weten.

Ik ben een schaap; dwaal ik verloren rond —
zoek mij, want nooit zal ik uw wet vergeten.

Gebed om opening van Gods Woord

Zingen: Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij; Heer, U doorgrondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan want in de moederschoot

en U kent mijn gedachten, ben ik door U geweven;

mijn liggen en mijn gaan. U bent oneindig groot.

De woorden van mijn mond, o Heer, Ik dank U voor dit wonder, Heer,
die zijn voor U bekend dat U mijn leven kent

en waar ik ook naar toe zou gaan, en wat er ook gebeuren zal,

ik weet dat U daar bent. dat U steeds bij mij bent.
(refrein) (refrein)

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij

U legt uw handen op mij en U bent voor mij

en U bent voor mij en naast mij

en naast mij en om mij heen,

en om mij heen. elke dag.

Heer, U bent altijd bij mij,

Schriftlezing: Ruth 1 (NBV21)



Zingen: Kinderopwekking 77
God kent jou

vanaf het begin.

Helemaal van buiten

en van binnenin.

Hij kent al je vreugde

en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen

die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou

ja, Hij houdt van jou

Ja, Hij houdt van jou en mij.

Verkondiging: Samen op weg naar Bethlehem

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen
'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Zingen: Wij trekken in een lange stoet

Wij trekken in een lange stoet

op weg naar Bethlehem,

wij gaan uw koning tegemoet,

o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet

en knielen wil voor hem!

Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Voorbede en dankzegging

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,

die koning in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem

en blij bazuingeschal:

wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Collecte QR: Lied van Ruth (door Hanna) (liedtekst zie onder)
Ik ben een vreemde hier, ik heb mijn land verlaten
Ik heb jouw pad gekruist, ik ben jouw spoor gevolgd

Jij hebt gezegd ga terug, vertrouw niet op mij

Wat moet ik zonder jou, je bent een deel van mij
En ik weet de toekomst is onzeker, en het donker is dichtbij
En ik weet ons wacht een lange reis, recht door de woestijn

Recht door de woestijn

Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk

Jouw taal is mijn taal, jouw God is mijn God

Jouw droom is mijn droom, jouw pad is mijn pad
Jouw toekomst mijn toekomst, jouw hart is mijn hart

Ik weet jouw volk is bang, voor ons wat anders is
Maar ik bouw een brug, daar waar de afgrond is

En ik zal terugverlangen, wanneer de wind zal waaien
Die uit het noorden komt, van mijn geboortegrond



Maar ik zal sterk zijn en ik zal doorgaan

Want ik wil naast jou staan, al zal het moeilijk zijn

Al zou het moeilijk zijn

Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk

Jouw taal is mijn taal, jouw God is mijn God

Jouw droom is mijn droom, jouw pad is mijn pad
Jouw toekomst mijn toekomst, jouw hart is mijn hart

En wanneer het donker wordt
En jouw mensen mij ontwijken
Zal ik mijn liefde geven

Totdat de haat verdwijnt,
Totdat de haat verdwijnt

Want jouw huis is mijn huis, jouw angst is mijn angst

Jouw stilte mijn stilte, jouw land is mijn land

Zingen: Opwekking 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

(refrein)

Bridge (2x)
U schijnt feller

dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

(refrein 2x)

Zegen

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.



