Liturgie voor de jeugddienst op 1¢ advent
zondag 28 november 2021

Voorganger: Ds. A. Hofland

‘Geen zorgen voor morgen’

Welkom en mededelingen

Zingen Opwekking: 720
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest
voor uw troon,

zijn wij hier gekomen

en verhogen uw naam.

U geeft ons genade,

U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
uw gemeente zingt

God maakt vrij, God maakt vrij.

In die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest

voor uw troon,

zijn wij hier gekomen

en verhogen uw naam.

U geeft ons genade,

U roepen wij aan.

God maakt vrij, God maakt vrij.

In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest

voor uw troon,

zijn wij hier gekomen

en verhogen uw naam.

U geeft ons genade,

U roepen wij aan.

en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Hoor ons loflied Heer,
onze dank weerklinkt.
eng'len buigen neer,
uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het,
ja de wereld ziet het:



Zingen Opwekking: 652
Zing voor de Koning,

het Lam op de troon.

Hij zal regeren,

Gods enige zoon.

Leven en redding brengt
zijn heerschappij.
Vreugde zal heersen,

de schepping wordt vrij.
(refrein)

Refrein:

Kom, zing dit lied met mij.

Zing dat je hoort bij Koning Jezus,
Hij is jouw Heer.

Kom richt je hart op Hem.

Zing nu, verhef je stem voor Jezus.
Zing voor de Heer.

Gebed

Zingen: Opwekking 849

Ik hou van U.

Uw genade blijft me dragen;

dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,

als ik weer slapen ga,

zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God

Jezus komt terug

voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan

bij dag en bij nacht.

Als Hij verschijnt,

klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken

en Jezus regeert!

(refrein)

Uw zachte stem

leidde mij door al mijn dalen.

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer ik ken U als een Vader.

Ik ken U als een vriend.

Ik leef met U, in de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.



Zingen: Opwekking 557

Laat uw glorie zien

aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden

dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,

laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

(refrein)

Refrein:

Als wij samen U aanbidden

en vol eerbied voor U staan,

daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.

Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien.

Verkondiging: ‘Geen zorgen voor morgen’

Gebed

Luisterlied project ‘Adem’

Als je alles hebt verloren,

zoals Noomi op een dag

En je leven slechts gevuld lijkt
met verdriet en tegenslag,

Je weer terug wilt naar je wortels
weg van eenzaamheid en pijn,
Blijkt er toch ineens een lichtje
aan de horizon te zijn.

Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen

die wij hier mogen lezen,
Mogen horen.

Onder de vleugels van het oude Betlehem

Laat uw glorie zien,

dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien

aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

(refrein)

Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Wij aanbidden U.
Wij aanbidden U.
Wij aanbidden U.
Wij aanbidden U.

wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren.

Collecte via QR-code
Zondagsschool komt binnen

Uitleg kerstproject en projectlied



Zingen: Opwekking 851

In het duister waar wij wachtten
Zonder hoop, zonder licht
Kwam U hier om ons te redden
Niets dan liefde in uw blik

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont

Om verlorenen te vinden

Om uw koninkrijk op aard

Om de schepping te verlossen
Werd het kruis U niet bespaard

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont

Op de dag dat U weer opstond
Wachtte heel de hemel af

Tot de steen werd weggerold
Jezus overwon het graf

En de kerk is toen ontstaan

En de Geest onstak de vlam

Deze boodschap van weleer
Buigt niet neer, maar houdt stand

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont

Zegen

Om de wetten, te vervullen

Kwam Gods Woord toen tot een maagd
Van een troon vol grootse glorie

Naar een kribbe hier op aard

God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

En ook zelfs in al uw lijden
Keek U naar de eeuwigheid
Wetend, dit is onze redding
Jezus, U heeft ons bevrijd

God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

En de doden stonden op
Eng’len juchten vol ontzag
Elke ziel die Vader zoekt
Wordt hersteld door deze dag

Door zijn bloed en in zijn vrijheid.
Ben ik vrij in Jezus naam

Door de liefde van mijn heer

Ben ik met Hem opgestaan

God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid



