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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zang: Psalm 90: 1 en 8 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult 
wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen 
komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zang: Gezang 392: 1, 2 en 3 
Blijf mij nabij, wanneer het duister 
daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht 
meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan 
Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Gebed 
 
 
 

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en 
leven 
en laat uw glans hun kinderen 
omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons 
onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
 
 
 
Wees bij mij, nu de dag ten einde 
spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zang: Psalm 18: 1 
Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij 
weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder 
Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om 
mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn  
schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft 
bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij 
bevrijd. 
 
Schriftlezing: Psalm 71: 1-8 (NBV) 
 
Zang: Psalm 71: 1 en 2 
HEER, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
Schriftlezing: Psalm 71: 9-16 
 
Zang: Psalm 71: 4 en 5 
Sinds mij mijn moeder had ontvangen 
en vormde in haar schoot, 
waart Gij mijn hulp in nood. 
U HEER, U loven mijn gezangen; 
verlosser van mijn leven, 
uw naam zij hoog verheven. 
 
 
Schriftlezing: Psalm 71: 17-24 
 
Zang: Psalm 71: 13 
Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 
geef dat ik dag aan dag 
uw troost ervaren mag. 
Dan zal ik vrolijk musiceren, 
uw trouw, uw zegeningen, 
o Heilige, bezingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wees mij een burcht, waarheen ik 
vluchten, 
waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden. 
 
 
 
Het was voor velen tot een teken, 
HEER, dat ik staande bleef, - 
een wonder dat ik leef. 
Want steeds zijt Gij mijn Rots 
gebleken, 
steeds wil mijn mond U noemen, 
Grootmachtige , U roemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkondiging: Terugkijken en vooruitzien op oudejaarsdag 
 
Zang: Gezang 390: 1 en 3 
'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avond lied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
 
Dankgebed 
Collecte aankondigen 
Geloofsbelijdenis 
 
Zang: Gezang 393 
De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt.  
 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Zegen 
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