
Liturgie voor de morgendienst
op zondag 6 maart 2022

in de Chr. Geref. Kerk in Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur

Ds. J.R. Bulten Ds. J. Oosterbroek

Oppasdienst 
Aukje Kloosterhuis
Gendia Hillenga
Hannah Koerts

Oppasdienst 
Anka Koerts
Judith Ester

Mededelingen:
 Bloemengroet: De bloemen van vandaag worden weggebracht door Geeke 

Wijsbeek. Op biddag worden de bloemen weggebracht door Jeanet Hillenga. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie. 
 Collecte voor zending: Vandaag is er bij het uitgaan van de kerk een extra 

collecte voor de noodhulp aan Oekraïne. 
 Aanschaf collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om 

collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit voor u 
klaar tussen 18.15 uur en 19.00 uur in zaal 1.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool. Het thema van vandaag
is ‘Jezus wast de voeten van zijn discipelen’ (Johannes 13: 1-20).

 Actiedag JV: Op zaterdagochtend 12 maart houdt de JV een actiedag. In het 
gebouw bent u van harte welkom om een kop koffie met een (zelfgebakken) 
gebakje te kopen. Elkaar ontmoeten en tegelijkertijd de JV steunen met een 
bijdrage! De actiedag duurt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op deze ochtend is 
uw potgrond ook op te halen. 

Mededelingen D.V.
 Woensdag 9 maart: Komende woensdag is het biddag. Op deze dag worden 

er 2 diensten gehouden. De middagdienst is bestemd voor de kinderen. 
Tijdens deze dienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan, de dienst begint om 
14.30 uur. De avonddienst, die om 19.30 uur begint, zal geleid worden door 
ds. J.R. Bulten. Aansluitend aan deze dienst zal in het gebouw de jaarlijkse 
gemeentevergadering plaatsvinden. 

 Zondag 13 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur 
en om 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan.
Tijdens de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. 

 HGJB avonden: In samenwerking met de Hervormde gemeente zullen er in 
maart en april drie avonden zijn voor (groot)ouders over geloofsgesprekken 
met je (klein)kinderen en jongeren. Vanuit de HGJB komt er een spreker en 
het beloven interessante avonden te worden. De avonden staan gepland op 
maandag 7 maart, dinsdag 29 maart en maandag 11 april in ons gebouw. De 
avonden beginnen om 19.30 uur.



Welkom en mededelingen

I.v.m. het overlijden van broeder Johan Cannegieter zingen we Psalm 4: 3 (NB)
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Zingen: Psalm 116: 1 en 11 (OB)
God heb ik lief, want die getrouwe 
HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, 
mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al 
mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij 
keer op keer.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Gezang 285: 1 en 2
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

Gebed

Wetslezing

Zingen: Psalm 2: 1 en 4 (NB)
Wat drijft de volken, wat bezielt ze 
toch?
Wat is de waanzin toch die zij 
beramen?
De groten staan gewapend tot de 
slag,
de machtigen der wereld spannen 
samen.

Ik zal met vreugd in ‘t huis des 
HEREN gaan,
om daar met lof uw grote naam te 
danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde 
klanken:
elk heff’ met mij de lof des HEREN 
aan!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

‘t Is tegen het gezag van God den 
HERE
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun 
banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!”



O machtigen, o koningen, weest 
wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder 
rede.
Vreest God den HEER en dient Hem 
naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem 
uw vrede.

Schriftlezing: Lukas 9: 18-27 (HSV)

Kust toch de zoon, opdat gij niet te 
gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij 
getart
en kan zijn gramschap tegen u 
ontbranden.
Maar zalig zij die schuilen aan zijn 
hart.

18 En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn 
nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?
19 Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer 
anderen dat een van de oude profeten opgestaan is.
20 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De 
Christus van God.
21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden.
22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de 
oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde 
dag opgewekt worden.
23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf 
verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven 
verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen 
of zelf schade te lijden?
26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal 
de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en 
in die van de Vader en in die van de heilige engelen.
27 En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood 
niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.

Kindermoment

Kinderlied: 'Ik wil Jezus volgen heel mijn leven'
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

De kinderen van 0-4 jaar mogen naar de oppasdienst



Verkondiging: 

Kruisdragen achter de Gekruisigde

Zingen: Gezang 442: 1, 2 en 4
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Voorbede en dankzegging

Collecte 
(kinderen worden opgehaald)

Zingen: Opwekking 687
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan.

Zegen

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus      )
heelmijn weg gelopen heeft. )2x



Zingen: Gezang 456
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen




