Liturgie voor de morgendienst
zondag 20 maart 2022

Voorganger: Ds. S. Bulten
m.m.v. Kinderkoor “De Kleine Parels”

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten

m.m.v. Kinderkoor “De Kleine Parels” m.m.v. “Lifesong” en jongeren
Oppasdienst (0 t/m 2) Oppasdienst (0 t/m 3)
Annerieke Poortinga Elisabeth Raveling

Gerlies Meijer Mark Davids

Jonas Holsteen

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar
H.J. Geertsema en worden weggebracht door Eppo en Ineke Hulzebos
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is “Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoor” n.a.v.
Johannes 18: 12-27

Talstelling: In verband met het periodiek aftreden van enkele broeders uit de
diaconie, willen we u vragen om namen in te leveren voor broeders die u
geschikt acht voor het ambt. U kunt de namen inleveren bij de scriba of bij uw
wijkouderling/diaken.

Mededelingen D.V.

Zondag 27 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur
en om 16.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. Bram Koerts voor te
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Het is dan
ook de laatste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een
collecte voor het onderhoud van de gebouwen zijn

HGJB avonden: In samenwerking met de Hervormde gemeente zullen er in
maart en April drie avonden zijn voor (groot)ouders over geloofsgesprekken
met je (klein)kinderen en jongeren. Vanuit de HGJB komt er een spreker en
het beloven interessante avonden te worden. De laatste 2 avonden staan
gepland op, dinsdag 29 maart en maandag 11 april in ons gebouw. De
avonden beginnen om 19.30 uur.




Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 733 (staande)

De zon komt op, maakt de morgen Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
wakker; Uw naam is groot en uw hart is zacht.
mijn dag begint met een lied voor U. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
Heer, wat er ook gebeurt tienduizend redenen tot dankbaarheid.
en wat mij mag overkomen, (Refrein)

laat mij nog zingen als de avond valt.

(Refrein)

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht slot:

vermindert, Verheerlijk zijn heilige naam.
mijn adem stokt en mijn einde komt, Verheerlijk zijn heilige naam.
zal toch mijn ziel uw loflied blijven

zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

Stil gebed, Votum en Groet (staande)

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 9

HEER, die mij ziet zoals ik ben, Gij zijt mij overal nabij,

dieper dan ik mijzelf ooit ken, uw ogen waken over mij

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij volgt mij waar ik zit of sta. Gij wist hoe het zou verder gaan.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
't ligt alles open voor uw ogen. wat eens mijn levensweg zou wezen.
Gebed

10 geboden in gewone taal

Kinderkoor “De Kleine Parels” zingt voor ons:
Juich! Doe mee allemaal
Mooie dingen



Schriftlezing uit Lucas 5 vers 1 tot en met 11
Verkondiging: ‘Jezus roept Petrus, maar ook jou!’

Zingen: Opwekking 832

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt

Door de klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt

U baant de weg van overwinning

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein:

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning

En de machten van de hel

Weten wie er regeert

Naam boven alle namen, Hoogste Heer
(refrein)

Slot:

Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Jezus Overwinnaar
Jezus Overwinnaar



Dankgebed en voorbede

Kinderkoor “De Kleine Parels” zingt voor ons:
U bent de aller-aller
Daar word je pas gelukkig van

Zegen (staande)

Zingen: Gezang 456 vers 3 (staande)
Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!




